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MHP'LİLER 


Erdem Şenocak: 


MHP Hukuk Masası Başkanı. Ga- 


Türkiye 


MHP'den daha güçlüdür 


"Milliyetçilik", "'Mukaddesatçılık”, "Ahlakçılık” gibi sloganlarla ortaya çıkanların yaptıklarına bakınız. Örtüyü kaldırdığınız zaman herşey bütün çürümüşlüğü ile ortaya çr kıyor, çevreye toplumu iğrendiren bir koku 
yayılıyor.  » 2 

Bunlar, Makyavelist bir felsefeye sahiptirler. Dar bir zümrenin çıkarları için herşeyi satmaya hazırdırlar. “Milli devlet, güçlü iktidar" sözünü dillerinden düşürmezler ama, Türkiye Cumhuriyeti devletini kemirmekten, adli mekanizmayı tahrip etmekten de geri durmazlar. Ne milleti! Ne devleti! Bunların hepsi, iyi niyetli insanları aldatmak için ileri sürülen birer propaganda malzemesinden başka bir şey değildir. MHP'nin eylemleri, pusu- da bekleyen Sovyetler Birliği'nin ülkemiz üzerindeki yıkıcı faaliyetlerine zemin hazırlamaktan başka bir sonuç vermemektedir. 

MHP, Türkiye'yi çürütmeyi başaramayacaktır. Hakimiyle, savcısıyla, işçisiyle. köylüsüyle, subayıyla, askeriyle, milli sermaye sahipleriyle esnafıyla, genciyle, yaşlısıyla , kadınıyla,erkeğiyle 1980 Türkiyesi MHP'den daha güçlüdür. 


Aydınlık 


BAŞYAZI 


«Dokunulmaz» 
devlete dokunmak 


Doğu Perinçek 


Bugün gerçek bir devrimci, gerçek bir hâlkçı, 


Türkiye devletinin yaşamasından yanadır, Hatta tarih, bugün devrimcilerin omuzlarına devleti yaşatmak için en önde savaşmak sorumluluğunu yüklemiştir, hem de devletin sahibi olan sınıflardan daha kararlı ve tutarlı olarak. Daha açık bir deyişle, Türkiye Cumhuriyeti bugün yaşamak için kendisine gerçek devr imciler ve demokratlar kadar sağlam savunucular bulamaz. 

Neden böyledir? 

Çünkü bugün proletarya önderliğinde bir halk iktidarı kurmanın tarihi şartları yoktur, fakat Sovyetler Birliği'nin Türkiye üzerinde gittikçe ağırlaşan ve ciddiye alınması gereken bir tehdidi vardır. Bu nedenle bugün Türkiye halkının ve devrimcilerin temel sorunu, bütün milleti birleştirerek bu tehdide karşı koymaktır 


(Devamı Sa. 6 Sü.1) 


ÜGD Hukuk Masası -Başkanı ve MHP 

illegal ce: işleri sorumlusu 
Ali Yurtaslan, iki gündür yayınladığımız itirafında sahte evrak ve yalancı şahit yoluyla katilleri nasıl tahliye ettirdiklerini ve şahitleri yıldırarak suçluların kurtulmasını nasıl sağladıklarını açıklamıştı. Yurtaslan'ın bu konudaki ilginç açıklamalarina daha sonra döneceğiz 

Bugün MHP'nin adliye mekanizmasını hedef alan faaliyetlerine ışık tutacağız. 
Yurtaslan, katilleri kurtarmak amacıyla hakim, savcı ve adliye katiplerini tehdit, baskı, rüşvet ve şantaj yoluyla nasıl elde etmeye çalıştıklarını anlatıyor. Bugünkü açıklamalar 1978 yılının başından sıkıyönetimin ilan edildiği 1978 yılının sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır. Yurtaslan, açıklamalarına şöyle devam ediyor: 


“Adliyeye düşen ülkücüleri kurtarmak için hemen MHP'li hakim ve savcıları devreye sokuyorduk. Daha doğrusu dosyaların bunlara gitmesini sağlıyorduk. Çeşitli durumlarda yardımını gördüğümüz hakimler ve mahkemeler şunlardı 

“Ulus'taki Adliyenin 1. ve 6. Asliye Ceza Mahkemeleri. Ayrıca 5. Ağır Ceza ile 2, Sorgu Hakimliği de bizim için iyi idi. 5. Ağır Cezadaki kadın hakim bize yardımcı oluyordu. Ülkücülerin daha çok bunlara düşmesini başarıyorduk, Çoğu- nun daha tutuklanmadan serbest bırakılmasını sağlıyorduk 

“Ayrıca 5. Asliye Cezanın Başkatibi de bizdendi. 5 Asliyenin kaleminde çalışanların tümü ülkücüydü. Burada çalışan ve Gazi Eğitimde okuyan Yaşar isimli şahıs da bize yardım ediyordu. 

“Dosyaların istediğimiz mahkemeye gitmesini şöyle sağlıyorduk: Adliyede Nöbetçi Asliye Kalemi vardır. Dosyalar Cumhuriyet Savcılığından buraya gelir, Dosyalar buraya gelince biz başkatibe gidiyor ve dosyanın esas numarasını veriyorduk. Şu esas numaralı dosya şu mahkemeye, şu dosya şuraya vs. diye bildiriyorduk . Onlar istediğimiz yere gönderiyorlardı. Bu işi 1000-1500 TL karşılığında yaptırıyorduk. Adliyede para yiyenlerin geçerli rayiçleri vardır. Mesela bir dosya alımı için 100 TL, her yaptığı tevzi için 200 TL verirdik. Duruşma günlerini erkene almayı da yine bu başkatiplere yaptıtırdık 

“Ulustaki Adliyenin Birinci Asliye Ceza Mahkemesinin Birinci Hakimi Osman Bey MHP'lidir. 1978 Mayısında Ankara Valiliği Ülkü Ocakları hakkındaki suç duyurusunda bulununca dosyanın ona gitmesini sağladık. Kendisiyle görüştük. Önce beraat kararı verdi. Dosya karar bozularak Yargıtaydan dönünce Ülkü Ocaklarını kapatma kararı aldı. Bu geçen zaman zarfında ÜGD kurulmuş ve Ülkü Ocakları- nın kadroları buraya devredilmişti 

"Ayrıca Hukuk Masası olarak çeşitli yazılarla ilgili tekzipler yazdığımızda bunların 5. Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesini sağlıydrdük, Bu mahkeme tekzip- 

(Devamı S. 6 Sü. 3'te) 
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Kızlar bu ilanla bulundu 


Avukat Müştak Karabağ'ın yazıhanesi 


nde üslenen 


illegal cezaevi hücresinin elemanları 12 Temmuz 
1978 günlü Hürriyet gazetesine yukardaki ilanı vererek kız sekreter aradıklarını duyurdular. Bu ilan- 


la bulunan kızlar, hakimleri tuzağa kullanıldı. 
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zi Eğitim Enstitüsü öğrencisi. Amas- ya'nın Suluova ilçesinden. Şu anda ETKO davasından aranıyor. Kaçak. 
UGD Genel Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Hukuk Masası'nda esas görevi arananları saklamak ve cezaevinden kaçanları yerleştirmek. 


Avukat Müştak Karabağ: 


Ulus'daki yazıhanesini MHP Hukuk Masasının kullanımına tahsis etti. 
Sivas MHP İl Başkanlığı yaptı. Komandoların avukatlığını yapması için özel olarak Türkeş tarafından Ankara'ya getirtildi. Atom Araştırmanın, Yehikent Belediyesinin ve Tariş'in hukuk müşavirliğini yaptı. MİSK'ten para alir. 


Şevkat Çetin: 


ÜGD Genel Başkanlığı yaptı. 
Yozgatlı. Gazi Eğitim öğrencisi. 27 
yaşında, Hukuk Masası ŞevkatÇetin'e bağlı olarak çalışıyor. Cezaevinden kaçırılacak kişileri Şevkat Çetin bildiriyordu. İdam hükümlüsü kaçaklar İsa Armağan ve Mustafa Pehlivanlı'nın yaptığı Balgat katliamını bu kişi planladı. Kahramanmaraş katliamı sırasında Genel Merkezden telefonla bağlantı kurdu.  giDevamı sa, 6 sü. 3'de) 


e 


Türkeş'ten bir emir geldi: Sıkıyönetim bize karşı ilan edildi, bütün silahları gömün 


YARIN: 
HUKUK MASASI 
İÇİN 
MİSK GENEL 
SEKRETERİ 


METE BEŞEN'DEN 
TOPLAM iKi MİLYON 
LİRA ALDIM 


SINA ÇILADIR 


Dev-Yol grubu için Fatsa'da "terslik" galiba Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmadan önce başlamış. Nuri Çolakoğlu nun röportajından öğrendiğimize göre, Dev-Yol'cular Fatsa'da seçimlere katılıp katılmama konusunda hayli bocalamışlar. Bir bakıma haklılar da. Çünkü, hatırlanacağı gibi, bu grup, milletvekili ara-seçimlerini boykot ettiydi. Yirmibeş ilde yapılan seçimleri boykot ediyorsun, seçimler için "oligarşinin nöbet de-Zişikliği"' diyorsun, ama öte yandan Fatsa'da “oligarşinin seçimlerine"' katılıyorsun, Bunu taraftarlarına izah etmen elbette zor olur. 

Galiba bundandır, Dev-Yol grubu, ismi bana hiç de yabancı gelmeyen bir kişiyi Belediye Başkanı seçtirdikten sonra, kolları sıvıyor, Fatsa'da seçimlere 'katılmasınım gerekçesini bina etmeye başlıyor... Kısa süre içinde düzeni değiştiriyor! 

Hadi biraz şakaya sıvanıp bir soru atalım ortaya: 

— Üretim ilişkileri veya mülkiyet ilişkileri değişmeden düzen nasıl değişir, yahut devrimci düzen nasıl kurulur? 

Fatsa'daki gelişmelere bakılacak olursa, bu ikinci tersliği de kolaycacık çözüvermiş Dev-Y ol grubu. "Halk Komiteleri", "Halk Danışma Büroları" vb. kurmuşlar. Ve almışlar ellerine sopayı: 

— Bugün falanca yıldönümü için boykot yapacaksınız! 

— Başüstüne beyim. 

— Devrimciler için para gerekli, toplayın! 

— Hay hay. $ 

— Miting var, haydi alana! 

— Derhal. % 

Eh, devrimci düzen dediğin de böyle olur işte! Maşallahları var, halkı mum gibi yapmışlar! Sanırsınız ki 1300'lü yıllara dönülüp Fatsa'da "devrimci" bir uç beyliği kurulmuş! ; 

Şu var ki, beyliğin zagonu da kendisine göredir. Sen, beyliğinin topraklarında ali kıran baş kesenken, bir başka Zorba. 
çu rir üzerine. Gücün yeterse ne ala, yetmezse, Dr. Kıvılcımlı'nın uydurma terminolojisiyle "tarihsel devrim" olur, yani beyliğini düpedüz: kaptırırsın, yeni gelenler kendi düzenlerini kurarlar. 


Fatsa'da öyle olmadı mı? Çorum'u "dengelemek" için kıvranıp duran Demirel, Fatsa'ya arslanlar gibi girip yeniden "kurtardı" orayı! 

Diyeceksiniz ki, Dev-Yol grubu Fatsa'yı niye savunmamış? 
Yazılanlara bakılacak olursa niyetlenmişler buna, örneğin kentte barikatlar falan kurmuşlar. Ama ne yazık ki, niçin barikat kurduklarını unutyvermişler! Olur... Hiç önemli değil... 
İ.Bilenlerin yolundan gidenlerin barikat kurdukları çok görül- 


— Kamu hizmetinde memur olarak Çalışanların sayısı yaklaşık bir buçuk milyon kişiye ulaşıyor. Aslında bunun rakamını tam olarak kimin bildiğini bilmiyorum. Böyle olduğu söyleniyor. Genel olarak memurların yaşam düzeylerini nasıl görüyorsunuz? Nasıl yaşıyor memurlar? 

— Bir defa şunu düzeltmek lazım. 
Bugün bir buçuk milyon gibi tahmini bir rakam söylüyoruz memurların sayısı hakkında. Fakat bu konuda biz devletin elinde de kesin bir rakam olduğuna inanmıyoruz. 

Özellikle son birkaç yıldan beri süren partizanlık olayı bu konuda tam bir karmaşıklığı getirdi. Kimler alınıyor, ne kadar insan alınıyor, kadro sayıları, bunlar belli değil, Bu açıdan bu konuda bir berraklık yok. 

Memurların yaşam düzeyine gelince, ülkede bir ekonomik buhran var. 
Bunu görüyoruz. Ve bu buhrandan en fazla etkilenen kesim olarak biz memurları tespit ediyoruz. 

— Neden? 

— Çünkü memurların devletten aldıklarından başka hiç bir yan gelirleri yok. Zaten Devlet Memurları Yasası da bu konudâ kesin hükümler getirmiş. Yani memurlar ticaretle uğraşamiyor, gelir getirici faaliyette bulunamiyor. Devletin verdiği de belli. Bunun karşısında fiyat artışları belli, enflasyon oranı da belli. Son Devlet İstatistik Enstitüsünün çıkardığı bir bültende okudum, geçen yılın mart ayından 1980 Martına kadar Ankara" da geçim endeksi yüzde 143 oranında artmış. Buna karşılık memurların maaşındaki net artış oranı ise yüzde 
60. Yani gerçek ücrette yüzde 80 oranında gerileme var. Kaldı ki, geçen yılın mart ayında da memurlar bu 


ram (solda) ile görüşürken 


— Yan ödemeler esasen 657 sayılı yasada çok daha değişik amaçla ele alınmıştı ve 657 sayılı yasanın 147. 
maddesinin "g" fıkrasında yan ödemelerin çeşitleri ve kimlere verileceği açıkça konulmuştu. Bunlâr esas olarak dört madde, İş güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman teminindeki güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı. Yan ödemeler esas olarak 
657 sayılı yasada getirilirken maaşlar- 
dan ayrı olarak, belli nitelikleri taşi- yan, Örneğin iş güçlüğü zammı niteliği ve çalışma şartları bakımından güç işlerde çalışan insanlara ödenecek bir ücret olarak düşünülmüştü.. 
Fakat maaşların yetersiz olması bir müddet sonra yan ödemeleri bu amacından çıkarttı ve yan ödemeler maaşları tamamlayan bir ücret olarak 


Konuk: H.ümit Bayram m Genel Başkanı) Konuşan: Nuri Çolakoğlu 


«YAN ÖDEME ARTIŞI, 
GÜNDE BİR DILIM EKMEK» 


Muhabirimiz Nuri Çolakoğnu (sağda) ,Mem-Der Genel Başkanı H.Ümit Bay- * 


benim yan ödemem brüt 600' lira arttı, bunun yarısı bile elime geçmiyor, 250-270 lira arasında bir artış-ol- 


— Yani daha üst vergi dilimine mi girmiş oluyorsunuz? : 

— Tabii, tabii, matrah yükselince kesilen vergi de yükseliyor. Böyle bir oyun da var işin içinde. 

Dediğim gibi, bu 22 milyar rakamı hem brüttür hem de abartmalı bir rakamdır. Demirel hükümetinin de bunu kesin olarak belirlemesine imkan sie “i yok. Çünkü Türkiye'deki memur seçimi ile tıkalı olduğudur. Bu sayısını tespit edemiyoruz. Bunu tespit etmeden gerçek bir rakam belir- 


Sonuçta geniş memur kitlesine ortalama ayda 250 liralık bir artış sağ- 


. 
mümkün. Örneğin gene beş kişilik bir ailede adam başına elli 'ira düşer, beşe böldüğünüz taktirde. 

Bir memur ailesi bu parayla ayda adam başına 170 gram et alabilir, beş tane simit alabilir, bir kilogram soğan ya da 300 gam zeytin alabilir. 

22 milyar denilen paradan payımıza düşenle alabileceklerimiz bunlardır. y : 

ý Bir de işin ters yönü var. Konya' dan memur arkadaşlarımız telefon 


sonra, "Aman kardeşim ne yapacaksanız yapın, bizim elimize ne geçtiğini millete bir anlatalım. Bizim ev sahibi televizyonda 22 milyarı duyunca zam diye kapıya dayandı, ev kirasına bin lira zam dedi. Ben adama durumu izah edemedim. Bari siz açıklâyın" dediler. t 

— Yani sizin cebinize bir şey girmediği gibi, alacakları artırıcı bir yanı oluyor. $ s 

— Evet. 

—Bu konuda ne yapılabilir, memur gelirlerini artırmak için? 

— Memurlardan yana olan bir hükümet, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 211 ve 212. maddelerine dayanarak yiyecek ve giyecek yardımı yapabilir. Fakat hükümetin böyle bir yaklaşımı olmadığı için Sürekli olarak çeşitli bahaneler ileri sürüyor. 
Bunlardan bir tanesi Meclis gündeminde bulunan asgari geçim indirimi ve 60 maaş meselelerinde olduğu gibi meclis gündeminin Cumhurbaşkanı 


konuda hükümete biz şunu söylüyoyoruz: Az önce sözünü ettiğimiz maddeler Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin hazırlayacakları yönetmeliklerle yürürlüğe konulabilir. Yani hükümet Meclislerin toplanmasını gerektirmeyecek 


ettiler, hükümetin açıklamasından , 


ği olarak yan ödemelerdeki bu küçük artışa karşı bazı hareketler yaptığınız bildirildi. Bu konuda bilgi rica etsek.. 

~- Biz her şeyden önce Memur Derneği olarak kendi kitlemizin ekonomik ve demokratik haklarımı savun-' * makla yükümlüyüz ve bunun için varız. Bugün esas olarak memurları, ilke çapında en az örgütlü kesimlerden biri olarak niteleyebiliriz. Bu özelliğin- den dolayı da hükümetler üzerinde henüz memurlar olarak bir baskı, grubu da oluşturabilmiş değiliz. Bi- 


"zim esas amacımız, hükümet tara- 


fından yayılan bu 22 milyar safsatâsıyla birlikte memurların maaşında büyük bir artış olduğu noktasındaki fikri yıkmak, kitlelere gerçekten me- - murların eline ne geçtiğini gösterebilmekti. . 5 

İkinci olarak da, memurların bu olay karşısındaki tepkisini göstererek bir kamuoyu oluşturmaktı, 


4 Ağustosta postaneye gidiyoruz 


— Bu hareketi sürdürüyor musunuz? 

— Hareketimiz temmuz ayında başladı. Biliyorsunuz Demirél hükümeti artan yan ödemelerin 1 Ağustosta ödeneceğini belirtmişti, 

Biz yan ödemeler konusundaki tavrımızı göstermek amacıylâ 3 Temmuzda Mem-Der Merkez Yürütme, Kurulu olarak Maliye Bakanına yan ödeme farkından 150'şer Tirayı gönderdik. 150 lira göndermemizin hedeni; hükümet ,yan ödemelerin yüzde 
60 oranmda artırıldığı yolunda bir 
propaganda yürütmüştü. “Sizin artırdığınız yüzde 60'ın yüzde 60'ı 150 lira etmektedir. Bu parayı size iade - ediyoruz"dedik. 

Zaten kampanyamızın adını, da. 
“Hükümet memurlarla alay mi ediyor?” koymuştuk. Gerçekten bugün memur maaşında 250 TL.bir ar tiş, bugünün koşullarında memurlarlâ gi alay etmekten başka hiç bir şey değildir. Şimdi kampanyamız sürüyor. Temmuz ayı içinde şube yöneticilerimiz Maliye Bakanlığına yan ödeme farklarını postaladılar. 4 Ağustos tarihinde de Mem-Der üyesi arkadaşlarımız Maliye Bakanı İsmet Sezgin'e yan ödeme farklarını postalayacak ve biz dernek olarak tavrımızı ortaya 
koymuş olacağız. Kampanyamız 4 
Ağustosta sonuçlanacak. Fakat bu 


Hil : parayla geçinemiyorlardı. ilr başlandı. si ni müştür ama, barikatları ve halkı savundukları pek görülmüş de- Şimdi ortalama olarak bir memu- Ai yi büyük reklamla- Bu parayla ayda şekilde memurlara para verebilir. Bu tabii,bu konudaki mücadelemizin bitğildir run eline ortalama 7 bin 500 TL geçi- rını yaptı radyo, televizyonda, basın. 170 gram et alınır açıdan ileri sürdüğü birinci bahane (| tiği anlamına hiç bir zaman gelmez. 

+*+ , , L 


geçersizdir. ivmeli i ` 
Hükümetin ileri sürdüğü ikinci ba- Siyasi partilerle temas hane ise sürekli spekülasyonu yapılan — Başka bu konuda neler yapmakaynak sorunudur. Mevcut vergi yı düşünüyorsunuz? 
yasalarını değiştirmeye gerek olmak- — Siyasi partilerle görüşmeler yasızın sıkı bir denetimle 500 milyar ti- pıyoruz. MSP Genel Başkan Yardımralık vergi kaçışının önlenmesiyle | cısı Recai Kutan'la görüştük. TİKP bunun büyük bir kısmı gelir haline ge Başkanlık Kurulu üyesi Hasan Yaltirilebilir. çın'a sorunu âktardık. Bizi destekle-Ayrıca, kaynağı hükümet sorup (o diklerini bildirdiler. CHP ile görüşduruyor. Eğer hükümete kaynağı da me girişimimizi son günlerin yoğun biz bulacaksak, o zaman hükümete ne siyasi gelişmeleri geciktirdi. AP'den gerek var. ise henüz bir cevap alabilmiş deği-” 


Memurlar en az örgütlü kesim (| |iz. 


— Peki bir de gazetelere yansıyan bir başka konu var. Memurlar Derne- 


mop Src e Tü dee a yy dye DE — pyar daka armin me sında bulunuyor Bunların eline ge- reklam furyasıyla çıkarttı bu yan murlar bu 250 lira ile ne yapabilirler? 

fazla 6-7 bin lira ci ge ödemeler kararnamesini, Üstelik ge- — Hiç bir şey yapamazlar. Mesela çen e F: Kiri ra civarın- cikmeli olarak çıktı. Mali yıl başında: bununla 15 tane ekmek alabilirler. 
da. pan a EN ran, Gras çıkması gerekirken, haziran ayında Bugün ekmeğin tanesi 15 TL 15 
necek olsak, gecekonduda 3 bin lira- çıkartıldı. ekmek alırlar. Bunu günlere böldü- dan la im yon Pe Hükümet 22 milyar, 22 milyar de- O ğümüz zaman günde yarım ekmek meğin T in mart ayın yip duruyor. Biz Mem-Der olarak bu düşüyor bir memur ailesine. Gene 
6 liraydı, bu sene ira. rakamı abartmalı buluyoruz. Üstelik | kaba bir hesapla bir memur ailesini 


bu da brüttür. beş kişi kabul edersek, günde de-Yan ödemeler amacından saptı — Yani bu paranın bir kismini mék ki fert başına bir dilim ekmek dü- 
— Demirel hükümeti memurların 


vergi olarak geriye alıyor... şüyor, yaşamını düzelteceğiz diyerek bu yan 


Şimdi Fatsa'da ne mi olur? Fatsa'yı "yeniden kurtaran" zorbalar bir süre eziyet ederler halka, Kendi düzenlerini yeniden bina ederler. Giderek berikiler buldukları çatlaklara sızıp kargaşa çıkartmaya başlarlar. Bu böyle sürer gider, Olan Fatsa lılara olur... 

Bana kalırsa, Fatsa olayından, sadece Fatsalılar değil, bütün yurttaşlarımız ders çıkartmalıdırlar, Zorbayla şu veya bu şekilde uzlaşan, ona boyun eğen, diğer zorbaların saldırısını da sineye çekmek zorundadır. Fatsa olayının ortaya koyduğu en çarpıçı gerçek budur. 


— Evet, bir kısmını geriye alıyor, 22 milyar reklamının arkasında ödemelere bir miktar zam yaptı, sanı © üstelik yan ödemeler maaşla birliktö memurlara verilen yan ödeme işte yorum yüzde 60 civarında. Bu zam vergilendirildikleri için brüt çok budur. j 

memurlara ne getirdi? az bir'ücret geçiyor elimize. Örneğin Daha değişik örnekler de vermek 


HALKIN SESİ 


Köyün tek ebesi 


— Başarılar dilerim. 
— Teşekkür ederim. 


İLAN 
ELMA SATILACAKTIR 
YALOVA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
1- 1980 yılı mahsulü 340 ton Stark ve Golden elması ağaç üzerinde 19.8.1980 Salı günü saat 15'te idare binasında açık artırma ile satılacaktır. Satış vaki olmadığı taktirde 2.9.1980 

Salı günü saat 15'te satış tekrarlanacaktır. 
2- 1 Parsel no.lu elmalığın muhammen bedeli 1.750.000 
lira, geçici teminatı 175.000 liradır. 15 Parsel No'lu elmalığın muhammen, bedeli 2.500.000 lira, geçici teminatı 250, 


Denize dikkat edelim 
Yaz aylarıyla birlikte çoğumuz sık sık deniz kıyılarına ko- 


Komandolar 


000 liradır. 2 Kamile şar olduk. Kıyı kentlerinde yaşayanlar bulabildikleri her fırbil 3- Satışa ait şartname her gün çiftlik merkezinde görüle- 1 satta bundan yararlanmak ihtiyacını hissediyorlar. Sağlık açıilir, “lie: k deni ç kse güneşin ve kumun sa- 

© asm 18630970) | doğumda öldü Haymana'da saldırılarını yoğunlaştırdılar a Mİ Aran T 


lar gibi deniz kum ve güneşten de halkımızın faydalanması kısıtlı ölçülerde mümkün. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kıyı yağmacılığı alıp başını gittiği için o güzelim kıyılar kapanm elinde kalmış. Oteller moteller, özel yalılar, apartmanlar- dan halka'denize girecek pek yer yok. İstanbullular denize girebilmek için binbir zahmete katlanıp Şile'ye, Kilyos'a Adalara gidiyorlar. Gidemeyenler de, Yenikapı'dan, boğaz kıyılarındaki boş arsalardan denize gidiyorlar. Toz, toprak, kalabalık ve lağım suları arasında serinlemekten öte bir faydası da olmuyor bunun. Halbuki tüm sahiller halka açık olsa, 50-100 metrelik bir kıyı şeridi vatandaşın denize gidebilmesi için bırakılsa ondan sonra yol ve evler başlasa, herkes eşiyle,dostuyla, çocuk çocuğuyla birlikte yüzse, güneşlense, dinlense ne güzel olur. Birçok ülkede kıyılar böyle. Üstelik parasız duş ve kabinlerde yapılmış. Bu dileğimizin ardından her şeye rağmen denize girebilme olanaklarını bulan okuyucularımız için bu konuyla ilgili birkaç tavsiyemiz olacak, onlara değinelim şimdi. 

Bunlardan ilki güneş banyosuyla ilgili, kesinlikle güneş altında uzun süre kalmaktan kaçının. Bilhassa sarışınlar, çocuklar ve yaşlılar. Kalp ve damar hastalıklarından şikayetçi olan, güneşten azar azar yararlanmalıdır. Uzun süre güneşte yatmak deride yanıklara, güneş çarpması denilen baygınlık, halsizlikle 

beraber giden hastalığa yol açar. Bunları unutmamak gerekir, İnsan, güneşin ısıtıcı ışınlarına kendisini bırakırken belki 

ilk anda bir şeyler 'hissetmez, ama akşam olup da vücudun 

cayır cayır yanmaya başladı mı, herşey burnundan gelir. Bu 

tür “vakalara çevremizde sık sık 'rastlıyoruz. Güneşte yatarken baş, şapka, havlu vs, ile korunmalıdır. Bu yolla güneş 

çarpması, beyin kanaması gibi zarar verici sonuçları önlemiş 

oluruz. Hafif derecedeki yanıklarda Enestol, Bepanthene, 

Systral gibi pomatlar sürülebilir. 

Kadınlar için aybaşı kanamaları sırasında denize girmeleri, eğer hamile ise 4-5 aydan sonra deniz banyosu yapmaları doğru değildir. Veremli hastaların da güneşten kaçınmaları gerekir. Zira güneş ışınlarının veremi hızlandırdığı ileri sürülmekte. 

Değinmek istediğimiz bir diğer konu daboğulmalar.Boğulmak üzere olan bir insanı kıyıya çıkarıp yuttuğu suları boşaltmak ve bir kişinin ağızdan ağıza üflemek suretiyle solunum yaptırması gerekir. Diğer tarafıan da hastanın kaburgalarının altına her iki elin avuç içleriyle, dakikada 16-17 defa olacak şekilde bastırıp cekilmesi ve bu işleme en az yarım saat, 45 dakika devam etmesi, boğulmakta olan kişiyi tekrar hayata döndürebilir. 

Son olarak şunu söylemedengeçemeyeceğim. Lağım sularının denize döküldüğü yerlerden denize girmek hiç ama hiç doğru bir hareket değildir. Böyle yerlerde yüzmenin fayda « yerine zarar geii disini unutmamak gerekir. Hepinize mutlu yaz günleri gecirmeniz dileğiyle, 


niski köyü haramda sbelik m AP iktidarı işbaşına geldiğin- döneminde kaybettiği kilit nok- kastettiği halkın birbirini kırması pan Kamile özdemir, Sivas'a ye- | den beri MHP'lileri koruyuculu- taları elde edebilmek için birçok mezhep ve milliyet çatışmalarıtiştirilirken yolda öldü. ğu altına almaktadır, AP MHP'li. yerde katliam» ve tertipleriyle o nın artması ve halkın bölünmesi- 

Be lerin saldırıları için imkanlar ha- halkı sindirmeye ve baskı altına dir. Türkeş'in dalgalanması, Ma— e mi, Me zırlamakta, faşistlerin cinayetle- alıp, emellerini başarıya ulaştır. raş'ta Çorum'da, Malatya'da Si- 
'dıktah sonra uzun süre bekletildi | FİNİ örtbas etme telaşı içindedir. maya çalışmaktadır. Türkeş, de- vas'ta ve *Elazığ'da görülmüştür, ve ambülansla; r Sivas'a götürü. | `- Türkeş'in partisi Demirel ik- nizler durulmaz dalgalanmadan Birçok yerde faşist terörle birlürken Karasar köyüne varmadan ! tidarının verdiği rahatlıkla CHP demektedir. “Dalgalanmadan”" likte devlet terörünün de deste- 


doğum yaptı. Sürekli kan kaybe- ğinde aynı dalgalanma Haymana' den Kamile Özdemir öldü, çocu- e m U da sahneye konmak istenmekteğu sağ olarak kurtuldu, dir. 


Ebe Kamile özdemir ilçede Demirel MHP'ye" dayanarak m m 


ebe bulunmadığı için öldü, AP i istikrar sağlamaya çalışmaktadır. 
layla Az Mahmut Arz | MHP'lilerin bizzat kendileri istik. 
İLAN rarsızlığın unsurlarıdır. Faşistler CDD $ Demirel hükümeti işbaşına geldi- 


cı'nın hanımı Hikmet Ayrancı 'ya götürülen Kamile ébe uzun bir süre / ilgilenilmediğinden kan T kaybetmeye başladı. ESKİŞEHİR LOKOMOTİF ve MOTOR SANAYİ ği günden beri Haymana'da biz-MÜESSESESİ zat emniyet güçlerinin desteğin- 
13 Kalem muhtelif boya N “| de saldırılarını devam ettirmiş- 
€ A AL) lerdir. Saldırılarını sistemli bir l- Müessesemiz ihtiyacı olan 13 kalem muhtelif | şekilde yürütmek için Haymana boya à > da silahlı eğitimler yapmaktadır. 
İhtiyaç Listesi, N ri lar. Mayıs ayı içerisinde yoldan Teknik Şartname, Tıp Mukavele ve Eksiltme Şartnamesine göre ka- | “ geçenlere saldırarak yaralamışpah zarfla eksiltme suretiyle teklif anarak satınalmacaktır. `` “| lardı. Bir yandan bu saldırılar sü- 
2 Eksiltmesi 21/8/1980 Tarih. Perşembe günü saat 14.30'de rerken diğer yandan saldırganlar 
Müessesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. EZ hakkında hiç bir işlem yapılmı- 
3— Muvakkat teminat teklif tutarın % 7 sidir. > ordu. Son iki hafta içerisinde 4— Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mek k ik aea oal tuplarını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonümuz a lara Dinç ol Ola adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. ya Karışan birkaç kişi yakalan. 
5— Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya dıkları halde tekrâr serbest bımuvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. rakıldılar, Son olarak da 17.7. 
6— Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumüzdan 1980 günü bir devrimciyi yaralatemin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. yan saldırganlar emniyete götü- 
7— E.LM.S Eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil edem işi ihale rüldükleri halde buradan kaçedip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihak et- mışlardır. Kaçan saldırganlar saldırılarını yine sürdürüyorlar. 


mekte tamamen serbesttir. 

Bu saldırganlardan korunmak Ísteyen çocuklarının suçsuz yere emniyete götürüldüğünü gören ve duruma müdahale edön bir anne 
“e babayı da tartaklamışlardı. Emniyet kuvvetlerinin tartakladığı Fidan Bilici hastaneye kaldırıldı. 


T.C. 


BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğünden 

1- Ağn (75) Yataklı Doğum Evi ikmal inşaatı işi 2490 
sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2- İşin keşif bedeli (70.435.000.-) liradır. 

3- Eksiltme Erzurum'da YAPI İŞLERİ 12. BÖLGE MÜ-DÜRLÜĞÜ "İhale Komisyonunda" 18.8.1980 (Pazartesi) günü saat 16.00'da yapılacaktır. 

4- Eksiltme şartnamesi ve diğerevrak mezkür Müdürlükte görülebilir, ie 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 

A- (2.113.100.-) liralık geçici teminatını, 

B- 1980 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 

C- Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan Mali Durum bildirisi, bunu belirten banka referans mektubunu, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ibraz suretiyle YAPI İŞLERİ 12. BÖLGE MÜ-DÜRLÜĞÜ'nden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6- İstekliler teklif mektuplarını 18.8.1980 (Pazartesi) günü saat 15.00'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. k 

7- Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 8.8.1980 (Cuma) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilan olunur, 


Kamile ebenin cenazesi köyü Marmana'da 500'denfazla kişinin katılmasıyla toprağa verildi, 


Halk, "Divriği'de sağlık hizmetleri kısıtlı, Hükümet burada çalışan çok sayıda işçiler ve aileleriyle ilgilenecek yeteri kadar doktor ve ebe göndermelidir." diyor. 


İsmail AYDOĞMUŞ 


MENKUL SATIŞ ILANI 
İstanbul 3 üncü İcra Memurtuğundan 

980/3612 
« Hacizli olup satılmasına karar verilen 60,ar bin liradan cemen . (180.000) TL.kıymetinde 66 81 77, 69 J1 Ol ve 
66 91 02 sayıh telefonların intifa hakkının lind açık artırması 4,8,980 günü saat 12,00 12.15, 1215-1230, 12,30. 
12.45 arası İst. Adliye Sarayı 3ñnca İcra Dairesinde yapılacaktır, O gün verilecek bedel 
muhammen kıymetinin % 75 
ni bulmadığı takdirde- 5,8,980 ginü ayni mahal ve saatte 2.nci artırması yapılarak en çok artıranâ ihale edilecektir, Tellali- ye ihale damga resmi pulları ahcıya ait olup İsteklilerin mahallinde bulunarak memura müracaatları ilan olunur, 43.7.980 


(Basın: 18773-973) 


(Basın: 18357—968) 


MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI ÜSKÜDAR 2. İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No: 1980/303 T. 


Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins,miktar ve kıymetleri yazili mallar satışa Çikarılmıştır. 

1. nci artırma 20/8/1980 günü saat 16.00-16.30'da Dudullu köyü San Sokak bila no: Ümraniye de Yapılacak ve o günü kiymetlerinin %75ine İstekli bulunmadığı takdirde 21/8/1980 günü aynı yer ve saatte 2.nci artırma Yapılarak en çok fiyat verene satılacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği masrafı verildiği takdirde 


KALİTE DIŞVVE HATALI MAMUL, PARÇA BEZ, TELEF ÜSTÜBÜ VE HURDA SATILACAKTIR 

6.8.1980 Çarşamba günü saz 9.00'da Kalite dışı ve hatalı 

mamuller, parça bezler, telefler,üstübülerle muhtelif hurdalar 


Aynca, yakalanan komandoların üzerinde çıkan bıçakların, MHP yanlısı polislerce paketlenerek tekrar saldırganlara verildiği de-söylenmektedir. 


şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla İcra Memurluğuna başvurmaları ilan olunur. 

Muhammen Kıymeti Adedi E a Cinsi 


pazarlık suretiyle şartnamedeki esaslar dahilinde satılacaktır, Bu satışa ait şartname ve listeler İstanbul'da Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinde, İzmir'de Sümerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesi ile Nazilli'deki Müessesemizde görülebilir. Yetkililerin pır an once duru- 


30.000.00 TL. 1 AEG marka 6l ekran televizyon 20.000.00 mA 1 Singer marka penibe renk 11 ayak buzdolabi 


10.000.00 TL. 1 AEG marka 5 ocaklı fırın beyaz renkli 20.000,00 TE .1 15 2.5 ebadında bordo desenli Kayseri 


taban halısı 


Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta ve dilediğine satmakta serbesttir. 


ma müdahale etmelerini bekliyoruz. 


(B-5560—-971) 


(Basın: 5557-972) (Basın : 186 20-969) Bir okuyucu 


BÜROLAR! $ ; ILAN- TARIFESİ-ABONE 


ğ BAYAŞ Basın Yayın AŞ Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Agres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cagal- K 

sın Yayın A.Ş. S.AYDOGAN oğlu/İstanbul. ANKARA; Meşrutiyet Cad. 32/8 Kızılay. Tel: 25 38 69 Bashk yant 4000 TL. 8 Pariç diğer sayfalar st/cm 

adına sahibi ve Haber ve Makalelerden BÜYUKÖZDEN Tel: 26 52 44 26 42 93 İdare Tel: 26 İZMİR: Özgüler İşhanı 452, Sok. 25/3 Konak: 300 Tiy ör tayia st/cm 10007 L. Renkli st/cm. i Sorumlu Müdür: YÜK = : TL. Doğum, evlenme, ölüm st/5 cm 2000 TL, Küçük Genel Yönetmen O.GURHAN 61 78 Tel: 13 1090-25 2554 e ilantar kelimeşi 30 TL. i — N . f Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri, Baskı: TRABZON:Cumhuriyet Mahi. Kasım Sok,27/10Tel:3900 ABONE: Yurtici 3 aylık 900 TL. 6 aylık 1800 TL. 
j BÜTÜN ÜLKELERİN IŞÇILER! VE EZİLEN HALKLAR BİKLEin ORAL ÇALIŞLAR Müessese Müdürü: ERTÜR İst, Güntur, Dağıtımı: GAME DA DİYARBAKIR: Beyazıt İşhanı Kat: 3 No: 30 Dörtyol 1 yillik 3600 Ti. Yurtdisi 3 aylik 1135 TE. € aylik k Tel: 28 57 ADANA:KızılayCad.104 Sok.No: 23 Tel: 103 4? 2250 TL. 1 yıllık 4500 TL. Dış ülkeler için posta üc- 


Bunlar, Orhan Eren’ in 


«Sakin kenti»nde başına geldi 


a) Yozgat'ta ko- 


larak edilen 


cak 


için, 


lu'nun 


nunda ve dizin de kızgın demir izleri görü- 


lüyor. 


Ayağına kızgın demirle 


«ÜGDy yazdılar! 


ANKARA(ÖZEL) 

OZGAT'ta komandolar bir ğence işkence yaptılar, Otobüs terminalinde kaçırılan Veli 


Eroğlu'nun dizine kızgın demirle olaylarla ilgili "YGD" yazılırken boynuna da üç hilal şekilleri çizildi. Boğazı- açıklama yaptı: 


na şiş sokulan Veli Eroğlu, çenesine kanca takıldığından konuşamıyot ve sadece sulu yiyecekler yiyebiliyor. 

Önceki gün CHP Genel Mer- 
Xezinde basına gösterilen Veli Eroğlu'nun Yozgat'ta iner inmez terminalde yolunun çevrildiği,nereli olduğu- nun sorulduğu, CHP'ye oy veren Kışla köyünden olduğunu söylemesi üzerine de eter koklatılarak kaçırıldığı anlatıldı. 

Veli Eroğlu kaçırıldıktan sonra dizine kızgın demirle "ÜGD" yazılırken, boğazına da şiş sokuldu ve boynuna üç hilal şekilleri çizildi. Veli Eroğlu daha son- 

(Devamı S.6 Sü. 1'de) 


Demirel:” Cezaevinden 


«Sekiz ay 


Çorum’ da tek cinayet 


mondalar tarafından kaçırıişkence 
Veli Eroğlu adlı genç konuşamayahalde. 
MHP'liler kendilerinden olmayan bir köy- de oturduğu ama sadece bu gerekçeyle Eroğlu' 
na yapmadıklarını bırakmamışlar-Fotoğraflarda Veli Eroğ- 


Çorum 'dan gelen bir heyet, | 


öncesine kadar 


işlenmemişti» 


a 


boy- 


bir =l 


Boynuna da «Üç Hilal» yazılan Veli Eroğlu adlı gencin CHP'ye oy veren Kışlaköyünden olduğu bildirildi 


SN 


Türk-İş Genel Sekreteri basın toplantısı 


düzenledi 


Şide: «Anarşinin önlenmesi için 
AP-CHP işbirliğinin sürmesi şart» 


ANKARA(ÖZEL) 

ÜRK—İş Genel Sektereti Sadık Şide, 

Türkiye'de anarşinin önlenmesi için iki 

büyük partinin işbirliğini sürdürmesinin şart olduğunu belirtti. 

Sadık Şide dün düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de anarşi sorununa ve iki parti arasındaki diyaloga değinerek anarşiyi önleme- nin yolunun iki parti arasındaki diyalogun sürdü rülmesinden geçtiğini söyledi. 

Şide iki parti arasındaki diyalogun sürdürülmesini ancak bu diyalogun beş yasa ile sınırlı kalmamasını, işçi haklarını, asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını da kapsamasını istediklerini belirtti. Sadık Şide anarşi sorununa da değinerek "Anarşi ve terörün yasak savarcasına bir defada parlamentoda müzakere edelmekle orta dan kalkmayacağını" kaydetti. 

Şide ülkenin anarşiden kurtarılmasının birinci iş olması gerektiğini, teröristler ve anarşistlerle onları yönetenler devletin meşru güçlerince ortadan kaldırılmadıkça Türkiye'nin hiç bir ciddi sorununun halledilmiş sayılamayacağını da kaydetti. K 

Türk-Iş Genel Sekreteri Sadık Şide toplantı- nın toplusözleşmeler ve işçi hakları bölümünde de ücretlerden yüksek vergi alınarak açık kapatma siyasetinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. 

Şide, uzun zamandır sürdürülen görüşmeler- 


“den birinci bölümünün büyük kısmının sonuçlan- 


dığını, Likat-İş grevininin kendileri tarafından desteklendiğini söyledi, İşçi alacaklarının ödenmesinin hızlandığını da açıklayan Şide, 1 milyar iki milyonun ödendiğini, 7 milyarlık alacaklarının da bu yıl sonuna kadar dönmesini beklediklerini belirtti. Türk-İş Genel Sekreteri basında kıdem tazminatları yasasında işçiler aleyhinde değişiklik yapılacağı yolunda haberler yer aldığını, işçilerin kazanılmış hakların- dan vazgeçmelerine izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi, 


Silahlı Kuwetler artık yerli telsiz kullanıyor 


@ Nisan 1985'e, 10.000 kadar telsiz teslim edilmiş olacak. 

@ Ersin, bazı parçalar için döviz ve nakit sıkıntısı çekildiğini söyledi. 


498 — OPEZZ! 


roti alınır 


BM 


Sadık Şide Türk-İş'in kuruluşuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. 


8 “Anarşi ve terör, yasak savarcasına bir defada parlamentoda 


müzakere edilmekle ortadan kalkmamaktadır” 


vaz geçilmelidir” 


MW “ücretlerden yüksek vergi alınarak açık kapama siyasetinden 


DİYARBAKIR” A GİDEN ARAÇTA 
607.1 AŞKIN iŞÇi VARDI- 


İşçi taşıyan kamyon 


devrildi: 


13 kişi öldü 


mw Kazada 4ü ağır çok sayıda yaralı var 


DİYARBAKIR(ÖZEL) 
İYARBAKIR'ın Çüngüş İlçesi yakınlarındaki Karakaya Barajına işçi götürmekte olan bir kamyonun devrilmesi sonucu 13 kişi öldü, 4 kişi ağır olmak üzere çok sayıda işçi de yaralandı. 

Cuma Akmeşe yönetimindeki 
.2Z1 AY 326 plakalı kamyon 
Çüngüş ilçesinden Karakaya Berajına işçi götürürken virajı ala- 


mayarak devrildi. Kazada Mehmet Altay, Süleyman Özel, Doğan Aslan, Hacı Gülhan, Süleyman Karapolat, İhsan Bozkır, Mehmet Akkaya, Hamdi Demircioğlu, Zülfikar Güzel ve Bedri Öztürk öldüler. Ölen diğer üç işçinin kimlikleri belirlenemedi. 

Yetkililer kazada ağır yaralanan 4 kişinin Diyarbakır Tıp ve Sosyal Sigortalar Hastaneleri- ne kaldırıldığını bildirdiler. 


© "Çorum olaylarını tertipleyenler süratle yargı huzuruna çıkarılma- 


ANKARA(ÖZEL) 
ARA Kuvvetlerini Güçlen- 


kaçanların siyasi sorumluluğunu üstleniyoruz” 


ANKARA (ÖZEL) 
Başbakan Süleyman Demirel, 
Mamak ve Sivas Cezaevlerinden kaçanların siyasi sorumluluğunu üstlendiklerini söyledi. 
Başbakan Süleyman Demirel, Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısından sonra yaptığı açıklamada bakanlar kurulunun haftalık olağan toplantısında, Cezaevlerinden kaçışlann görüşüldüğünü (Devâmı S. 6 Sü. 8'de) 


lıdır. 


rat Koçak, Şoförler Cemiyeti tim Kurulu 
Hüseyin Umman'dan 


lantısında 


rılmalıdır"' dediler. 


ANKARA (ÖZEL) 
Ç ORUM'un merkez Hamdi köyünden Azmi Öztürk, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Kılıç ve Mu- 


üyesi Hakkı Çirkin ve oluşan bir heyet, dün düzenledikleri basın top-Çorum olaylarıyla olarak bilgi verdiler ve ''olaylara karı: şan, tertipleyen ve yönlendiren tüm sanıklar suratle yargı huzuruna çıka- 


(Devamı S. 6 Sü, 1'de) 


Yöne- 


ilgili 


Yılların sakin kenti Çorum'un, MHP provokasyonu- 


nun ve katliamından sonraki hali. İnsanlar katledilmiş 


Bursa’ da karşılıklı iki baskında 


dört kişi öldürüldü 


m Pertek'te jandarma 


evler yakılmış, dükkanlar yağmalanmış. 


dirme Vakfının büyük or- ə tağı olduğu Askeri Elektronik Sanayi(Aselsan) * Fabrikasının ürettiği telsizlerin ilk 200 adetlik partisi dün törenle Kara Kuvvetlerine teslim edildi. 

1976'da temeli atılan fabrika nın ilk ürünlerinin Silahlı Kuvvet- 
‘lere teslimi nedeniyle düzenlenen törüne Genelkurmay Başkam Orgeneral Kenan Evren, Kuvvet Ko mutanları, parlamenterler, emekli generaller ve yüksek rütbeli subaylar katıldı. 

Törende bir konuşma yapan 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve 
Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orgeneral Nurettin Ersin sırt, araç ve tank telsizlerinin nisan 1985'e kadar üretim ve teslimi- nin öngörüldüğünü belirtti. 

Ersin, bu arada fabrikanın di ger cins telsiz, telefon, şifre cihazı ve alarm aygıtları üzerindeki sürdüreceğini -de 


Bütün büyük dinlerin kutsal merkezi sayılan Kudüs, İsrail siyonizminin bir oldu bittisiyle ilhak edilmek isteniyor. Ama Begin yönetiminin bu kararı, bütün dünyada yükselen tepkilere daycnabilecek mi? 


Ecevit:”İsrail'in Kudüs'le ilgili tutumuna boyun eğmeyeceğiz” 


karakolunu basan lama in, " ji e CAd teröristlerden çin, SARSAR Allen ga bazıları yakalandı e ei AVIV zarimiz azi da z 
CHP Genel Yönetim Kurulu: y zı parçalar için döviz ve nakit 


«Başbakan tırmanan terörden Sıkıyönetimi sorumlu tutmaya çalışıyor» 


@Açıklamada hükümetin bazı bölgelerde Sıkıyönetimi oldu bittiye getirdiği bildirildi. 


HABER MERKEZİ 

URSA'nın Namazgah Caddesinde Dev-Yolcu olduğu 

öne sürülen Nejat Pişminer adlı bir kişinin açtığı ateş sonucu MHP Bursa İl Yönetim Kurulu eski üyesi terzi Sabahattin Ballı ile dükkanın önünde oturan Tekel bekçisi Osman İlker öldüler, Pişminer güvenlik kuvvetleri tarafından “açılan ateş sonucu ayağından yaralı olarak yakalandı. 
Bursa'nın ,Kayakadın Mahal- 


Muskie: «Avrupa gerginliklerden uzak bir ada olacağı 


para sıkıntısı çekilmektedir. Özel likle son günlerde Milli Savunma Bakanlığından alınması gereken avans paranın temininde sıkıntılar vardır" dedi, Ersin, Vakfa daha fazla bağışta bulunulması ve vakfa yapılan bağışların vergi dışı tutulması için çağrıda bulundu, 
Daha sonra yeni teslim edilen araçların kullanıldığı bir tatbikat (Devamı S. 6 Sü. 2'de) 


MHP Adana 


| gm e e N 
YORUM 


"istişare amacıyla'deri çağrıldı 


Arafat Romanya'da, Kral Hüseyin B.Alrhan- ya'da temaslarını sürdürüyorlar. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Í SRAİL Parlamentosunun Kudüs'ü "Ebedi. 
ve bölünmez başkent" olarak ilan eden ya- 


: ANKARA(AA) (Devamı S. 6 Sü. 7'de) : : . , u kvimin sa tasarısını kesin olarak onayl d Re x ln PORTA TR aenal Yonek Kynn x hayaline kapılmamalı» il Başkanı, partilerine Ortadoğ ta 9 de bölgede ve UNO Kamuoyunda te BkiE si yaptığı ıklamada Baş an Süleyman Demirel'in Şe ü m tırmanan terörden Sıkıyönetimi sorumlu tutmaya çalıştığı Partilerarası WASHİNGTON rovokatör sokulmak neler ii e ürki i i bildirildi. PA | k . b . > (AJANSLAR) Ragip Duran Bu arada, Bakanlar Kurulu Türkiye'nin Tel-Aviv Eski Milli Savunma Bakanlarının da katıldığı toplantıda 0ze omisyon ugun ABD EL vi i istendiğini ileri sürdü agıp Maslahatgüzannı istişare amacıyla, geri çağrık 


hükümet ve Silahlı kuvvetleri ilgilendiren bazı konuların ele alındığı bildirildi. Toplantıda Mamak Askeri Cezaevinden kaçış olayı ve Demirel'in bu konuda hiç bir açıklama yapmamasına dikkat çekildiği belirtildi. 

CHP Genel Yönetim Kurulu'nun açıklaması şöyle: 

"Anayasa: ve yasaya göre Sıkıyönetimden başkakan sorumludur. Sıkıyönetim komutanlarının doğal olarak geniş yetkileri bulunmakla birlikte bugünkü hükümet döneminde kasıtlı ve yanıltıcı istihbaratla Sıkıyönetimi yanlış hedeflere yöneltme, belli konularda engelleme, iç güvenlik kuvvetlerince yapılan hazırlık soruşturmaları aşamasında bazı gerçekleri saklayarak veya saptırarak yine Sıkıyönetimin ve Sıkıyönetim mahkemelerinin yeterince etkin görey yapabilmelerini önleme yalunda çabalar gösterildiği belli olmaktadır 

"Sıkıyönetim bölgeleri dışında da bu hükümet Türk Silahlı Kuvvetlerini çok sakıncalı bir takım oldu bittilerle karşı kar şıya bırakmaya çalışmaktadır 

“Başbakan çok hesaplı bir üslupla sık sık görüyorsunuz, si lahlı kuvvetlerimiz elinden geleni yapıyor ama sonuç alamı 

(Devamı S. 6 Sü, 2'de) 


diğer üç yasayı ele alacak 


ANKARA(ÖZEL) 

AŞBAKAN Süleyman Demirel ile CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in üzerinde anlaştıkları 5 yasa tasarısı ile ilgili olarak kurulan partilerarası özel kömisyon bugün toplanarak üç yasa tasarısını ele alacak, Özel komisyon daha önceki görüşmelerinde iki yasa tasarısı üzerinde anlaşmıştı. Rugün de geriye kalan üç tasârının ele alınacağı öğrenildi, Üç tasarı içinde Yalnızca Sıkıyönetim görevlilerinin yetkilerini artıran tasarı- 
(Devamı S. 6 Sü. 7'de) 


ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin şu anda çok gergin bir durumda olduğunu söyledi, 
Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komisyonunda bir konuşma yapan Muskie, NATO'daki müttefiklerini uyararak, bir yandan Sovyetler Birliği çevrede huzursuzluk yaratırken, öte yandan Avrupa'nın gerginliklerden yoksun bir ada olarak kalacağı şeklinde tehlikeli hayallere kapılmamalarını 


istedi. 
Muskie, ABD 


ile Sovpepr Birliği'nin askeri a- 


anda aynı güce sahip olduklarını sözlerine ekledi. 


| 

ADANA (ÖZEL) | 
MHP Adana İl Başkanı Ömer 
Faruk Akkülâh, dün yaptığı ya- | zılı açıklamada, ''bazı karanlık | Filistin güçlerin partilerine provokatör sokmaya çalıştıklarını" iddia etti, | Provokatör olduğunu ileri sürdüğü Bekir Goncagül adlı yaralı | bir şahsın, emniyet tarafından | serbest bırakılmasından yakındı. 
“önce Kahramanmaraş TİKP' | de, daha sonra da daha ziyade | Adana TİP'te” çalıştığını ileri sürdüğü gencin, partilerini bom- | balamak için görevlendirildiği- | ni iddia eden 


ları işledi 


Akkülâh, Bekir 
Goncagül'ün, emniyete teslim edildiği sırada yaralı olmasını, "yüksek bir yerden atlamış olabileceği" şeklinde açıkladı. 


Temmuz, Ortadoğu ayı oldu. 

Camp David görüşmelerinin yeniden başlaması, Begin yöneliminin Kudüs'ü başkent ilan etmesi BM Genel Kurulunun yeniden sorununu kargaşa ve nihayet İran'ın 37 yıllık diktatörü Rıza Pehlevi'nin ölümü... Televizyon, radyo, yerli-yabancı gazeteler, dergiler hep bu konu- 


Bütün bu sorunlar birbirlerine bağlı olmakla birlikte yine de Ortadoğu'nun gündeminde temel mesele olarak Filistin meselesi duruyor. Bu girift sorunda çözümü, doğrudan taraf olan Filistin ve İsrail'in tutumu tayin edecek. Esas sorun da İsrail'in hâlâ siyonizmde ısrar etmesi. Ancak dünyanın bu nazik bölgesinde başta ABD ve Sovyetler Birliği olmak üzere birçok başka güç de ağırlığını koyuyor. Örneğin Arap dünyasının en 


görüşmesi, Suriye'deki 


—— — — m m m m va na ama mama e e 


(Devamı S. 6 Sü. Tae) j) 


ee mee maem e o me e m Far aram amea m en a 


masını kararlaştırdı. Ecevit de, kendisini ziyaret eden İslam Büyükelçilerine, İsrail'in tutumunu kınadıklarını söyledi. 


Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsrail Parlamentosunun kararını kmarken, bu tutumun “Camp David barış sürecine aykırı" olduğunu söyledi, Tel Aviv yönetimi ile Kahire yönetiminin Kudüs konusunda büyük bir görüş ayrılığı içinde olduğunu hatırlatan Sedat, danışmanları ile görüştükten sonra yeni tutumunu açıklayacağını söyledi. 

Bu arada Mısır Dışişleri Bakanı Kemal Hasan Ali, gelecek hafta İskenderiye'de devam etmesi" kararlaştınlan ikili görüşmelerin askıya alınabileceğini söyledi, 

İsrail Radyosunun verdiği habere göre, Şahın cenaze törenine katılmak için Kahire'ye giden ABD eski başkanlarında Richard Nixon da, İsrail Parlamentosunun kararını kınadı, "Mısır ile 


(Devamı S. 6 Sü. 7'de} 


Aydınlık 


1 Ağustos 1980 


oe H, 
/bu köseden../ frh 


İİ 
Bir değerlendirme ve günün görevi 
Mehmet Tekin 


Devrimcilerin davranışlarına halkın çıkarlarına yön verir. 
Halka hizmet için en elverişli, en iyi yol ne ise o seçilmelidir Gene devrimciler zaman zaman geçmişi değerlendirmeli, nelerin nasıl yapıldığını veya nelerinniçinyapılmadığının muhasebesini yapmalıdırlar. 

Denge Kawa bugün bir yol ayrımına gelmiştir. Bu arkadaşların bir karar vermeden önce yukarda belirttiğimiz esaslar açısından düşünmelerini öneriyoruz. 

Denge Kawa,Kürt halkının mücadelesine önderlik etmek iddiasıyla ortaya Çıkmıştır. Ve 1978 yılına kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde küçümsenmeyecek bir devrimci potansiyeli de etrafında toplamıştır. 

Öte yandan Kürtlerin ve Türklerin mücadelesini birleştirip demokratik halk devrimini başarmayı önüne hedef olarak koymuş olan proletarya hareketi de Güneydoğu Anadolu'da mücadele etmektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı bu bölgede proletarya hareketi etrafındaki güçler, Denge Kawa'nın güçlerine göre çok daha az olmuştur. Ama bu iki gücün geçen yıllar içinde nel>r yapıp neler yapmadıklarını belirlemek ve bugün geldikleri noktayı tespit etmek, bir yolayırımınagelmiş devrimcilerin verecekleri kararlara ışık tutacaktır. 

Bugün şu açıklıkla görülmektedir ki, Marksizm ve milliyetçilik sandalyelerine birlikte oturmaya çalışmak, bundan dolayı belli bir programa sahip olmamak ve doğru dürüst bir örgütlenmeye gidememek, Denge Kawa saflarındaki arkadaşların elini kolunu bağlamıştır. Yüzlerce devrimci bu yüzden devrimci faaliyete seferber edilememiş, gelişmeler karşısında tavır alınamamıştır. Örgütsüzlük bu devrimcilerin harekete geçirilmeyişinin önemli sebeplerinden biri olmuştur. Bütün bunlardan dolayı şartların biraz olumsuzlaşması Denge Kawa etrafındaki devrimcilerin dağılmasına yol açmıştır. 

Denge Kawa, Apocular gibi özgürlük düşmanı terör çeteleri- nin <oldımların» karşı koysmamıştır. Bunun temel nedeni ideolojik berraklığın olmamasıdır. Milliyetçilikten kendini kurtaramamış Denge Kawa, milliyetçi görünüm altında saldırıya girişen Apoculara karşı koyamazdı. Denge Kawa'nın örgütsüzlüğü de bu karşı koyamayışta setkili olmuştur. Bunun sonucu Urfa, Siverek, Batman gibi Denge Kawa'nın bir zamanlar önemli gücünün olduğu yerlerde Apocu saldırılara karşı konulamamıştır. (1978 1 Mayısında Denge Kawa, Siverek'te .on bin kişinin katıldığı bir miting düzenlemişti.) Denge Ka-Wwa'nın gücü bugün ise buralarda yok denecek ölçülerdedir. 

Gene Denge Kawa ideolojik berraklığın olmayışından dolayı revizyonizme karşı etkili bir ideolojik mücadele yürütmemiştir. Denge Kawa yönetiminin kendisi berrak olmadığı için, tabanında revizyonizme ve burjuva milliyetçiliğine karşı ideolojik mücadele vermedi. Bundan dolayı Denge Kawa'nın tabanında revizyonist ve milliyetçi fikirler güçlü bir şekilde yâşamaktadır. Bugün Denge Kawa saflarında oğun olarak görülen tarafsızlaşma ve devrimi bırakma eğilimlerinin sebebi budur. 
Gene Denge Kawa'nın revizyonizme ve milliyetçiliğe açık tutum almamasının sonucudur ki, elverişli şartlar oluştuğunda Komela Zehmetkeşan gibi grupçuklar türeyebilmektedir. 

Milli zulme karşı mücadele ve milli haklar kazanma, milli eşitliği gerçekleştirme doğrultusundaki mücadele konusunda da Denge Kawa doğrudan doğruya milliyetçi konumundan dolayı pek bir şey yapamamığtır. Milli zulme karşı mücadele- de, Türk halk kitlelerinden kendini tecrit eden ve bu konularda Türk işçi köylülerinin desteğini almaya yönelmeyen bir hareket başarı şansını kendi eliyle çıkmaza sokmaktadır. Denge Kawa da bunu yapmıştır. 

Toprakağalığına ve feodalizme karşı Silvan ve Nusaybin gibi yerlerde yürütülen mücadelelere katılmakta Denge Kawa olumlu bir adım atmıştır. Ama yukarda saydığımız nedenlerden dolayı bu adımların da sonu gelmemiştir. Bu mücadelelerin kazançları da Denge Kawa'nın tutumundan dolayı yok olmakla katşı karşıyadır. 

Denge Kawa'nın bugün geldiği nokta ise büyük bir dağınıklıktır. Bir de proletarya hareketinin bölgedeki durumuna ve bu gün geldiği noktaya göz atalım. 

Bilindiği gibi Apocu saldırı yoğun bir şekilde proletarya hareketini hedef aldı. Buna rağmen devrimciler bir tek adım dahi geri atmamışlardır. Proletarya hareketi bulunduğu yerlerde Apocu saldırıyı göğüslemiş ve püskürtmüştür. Bu çetenin Aydınlık'ın dağıtımını engellemek gayretleri boşa çıkarılmıştır. Devrimci hareketin bulunduğu yerlerde Apocu çete ve diğer saldırganlar darbe yemişlerdir, 

roletarya hareketinin revizyonizme karşı yürüttüğü mücadele ortadadır. Komela Zehmetkeşanlara proletarya hareketi '“indemastlanmamaktadır 

Proletarya hareketi ü'l:e çapında en geniş ittifakları yaratatak milli zulme karşı mücadele çizgisi izlemiştir, Kürt halkına uygulanan jandarma, komando zulmüne karşı mücadele etmiş ve bu konuda somut başarılar elde etmiştir. Milli haklar elde etme ve milli eşitliği gerçekleştirme konusunda ısrarlı bir mücadele yürütmüştür. 

Proletarya hareketi Güneydoğu Anadolu'da feodalizme karşı mücadele yürütmüş, yoksul ve topraksız köylülerin safında yer almıştır. 

Devrimci hareketin bugün geldiği nokta ise, sosyal -emperya lizme, revizyonizme, milli zulme ve burjuva milliyetçiliğine karşı gittikçe daha güçlü bir mücadele mihrakı haline gelmesidir. 

Niçin böyle olmuştur? Güneydoğu'da daha geniş güçlere sahip Denge Kawa dağılırken, proletarya hareketi niçin daha belirgin bir mihrak haline gelmiştir? Bu durum, proletarya hareketi saflarındaki devrimcilerin iyi yetenekli, diğerlerinin ise böyle olmamasıyla izah edilebilir mi? Şüphesiz: ki hayır. 
Sebep, proletarya hareketinin açık ve net bir programa sahip olmasıdır. Revizyonizm ve milliyetçilik ile kendi arasına kesin bir sınır çekebilmesidir. Denge Kawa bu sınırı çekemediği için bugünkü dağılma noktasına gelmiştir. 

Bundan sonra yapılması gereken nedir? Denge Kawa gibi gruplarla mücadele yürütülebilir mi? Yürütülemeyeceğini şim- diye kadarki pratik göstermiştir. Bugün Denge Kawa saflarındaki devrimciler proletarya hareketi safında mücadele etme veya çeşitli grupçuklar safında yer alma sorunuyla karşı karşıyadırlar, Proletarya hareketi halkın çıkarlarına en uygun mücadele yolunu göstermektedir. Çeşitli açılardan ele aldığımızda, proletarya hareketinin mücadele konusunda gruplardan çok üstün olduğunu görüyoruz, Bu üstünlüğü sağlayan nedenler şunlardır: 

Birinci olarak proletarya hareketi on yıldır pratiğe uygulanan bilimsel sosyalist bütünsel bir programa sahiptir. Yani mücadele yolu açık ve net olarak çizilmiştir, Belirsizlik yoktur 

İkinci olarak proletarya hareketi 1975'lerden itibaren değişen dünya ve Türkiye koşullarına uygun olarak yeni siyasetler benimsemiş ve bu siyasetler zaman içinde denenmiş ve ispatlanmıştır. 

Üçüncü olarak proletarya hareketi on yıllık bir örgütlenme tecrübesine sahiptir. Dünya devrimci hareketinin örgütlenme tecrübesini özümlemiş ve Türkiye'nin kendi şartlarına uygun çözümler getirmiştir. 

Dördüncü olarak proletarya hareketi denenmiş bir önderli ğe sahiptir, Son 15 yılın devrimci mücadelelerinin içinden çıkan proletarya önderliği güvenilirliğini ortaya koymuştur 

Beşinci olarak proletarya hareketi günlük basın imkanına sahiptir. Ve bu mücadelenin önemli bir unsurudur 

Altıncı olarak proletarya hareku.i açık ve net bir milli mesele programına sahiptir, Yıllar boyunca bu programa uygun hareket edilmiştir 

Yedinci olarak proletarya hareketi Doğunun ve Batının devrimci mücadelesini birleştirme avantajına sahiptir. Dolayısıyla Türk hakim sınıflarının, Kürt halkının millieşitlikve özgürlük i çin Yürüttüğü mücadeleye yönelttiği saldınya, Türklerin ve Kürtlerin mücadelesini birleştirerek en güçlü şekilde cevap verme imkanına sahiptir. N 

Halka hizmet bu üstün niteliklere sahip proletarya hareketi saflarında mücadele ile mümkündür. Geçmişin deneylerinin de gösterdiği gibi grupçuklar saflarında mücadele, devrimci leri heder etmekten başka sonuç vermemektedir. Devrimciler grupçuklar saflarında heder olma ve yenilgi yolunu değil, proletarya saflarında mücadele ve başarı yolunu seçmelidirler. 


güç., 


Adana Misis Karakolunda 


-15 gün süren iskenceler sonund 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Tuzlu lapa ile öldü 


üç köylünün hikayesi, 


@ Resmi yazı ile tıbbi işkence yapmaya çağırılan doktor Akkan, kahkahalar atıyordu, sarhoştu 


©. Durumu alay komutanına anlattım. 
O da doktoru bul, yaptığını temizlesin, duamı edeyim dedi» 


Adana Adli Tabibi Nebi Ziya Akkan, Assubay Gazi Gündoğdu'ya "Ben kendi usullerimle bunları bir dakikada konüştururum. İtiraf etmek için birbirleriyle yarışırlar. Git Alay Komutanına söyle, izin versin" dedikten sonraki gelişmeleri yine Gazi Gündoğdu'nun notlarından izleyelim 


"Sanıklar odada iken, Jandarma Alay Komutanı Jan. Alb. Osman Çitim'in yanına gidip doktorun anlattığını aktardım. Yanında Jan. Bnb. Suat Çengen ve İncirlik Havaalanında tercüman Aziz vardı. “Alay Komutanımız nasıl Çıkartacakmış'dedi. "Usulünü bana söylemiyor! dedim. Alay Komutanımız olur, bu gece imkansız diye emir verdi. Doktorun istemesi üzerine Bölük Komutanımız doktorun tıbbi yön- den sorgulamas: için yazılı emir verdi. “Şahısları karakola geri 


«Ben 


konuşturmasını da, sastarmasını da 
DE I C iyi bilirim» 
Adana Adli Tabibi Dr, Nebi Ziya Akkan 'Ben bunları bir dakikada konuştururum. 


İtiraf etmek için birbirleriyle yarış ederler"'diyordu. 
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Canavar doktorla röportaj 
| Cinayetin ortaya çıkmasından sonra "Güney Haber gazetesi Adli Tabip Nebi Ziya poru verdiniz? 
| Akkan'la bir görüşme yaptı. Güney Haber'de Doktor güldü: 
| yayınlanan röportaj aynen şöyle: 
— Şahitlerin kendisi hakkında öne sürdük- 
| leri ithamı anlattık. Güldü: 
| — Doğrudur. Gece gittim. O zavallılar o 
| halde perişan görünce kendilerine hamur işin içindi 
çorbası yaptırıp içirdim. ei 
| — Bu çorbanın ne gereği vardır? Daha Siz mi in 
| doğrusu gece yarısı Misis Karakolunda işiniz Ezim yapuni 
neydi? 
| Nebi Ziya gözlüklerinin altından bize bir tanesinden biri yaptı. 
| tuhaf baktı: — Peki kim bu doktor? 
l — Ne bileyim canım, benim oraya gidişi- 


l mi savcılığa sorun. 


yedirilen üç köylü, sabaha karşı öldü 


— Peki bir gün evvel bu kişilere sağlam ra- 


— Yahu be birader burasi sabahtan akşama kadar ana baba günü gibi oluyor, Jandarma tam dokuz kişiyi karşıma dikti. Baktım hepsi ayakta duruyor, sağlam dedim çıktım 


— Peki ölümden sonra otopsiyi kim yaptı. 


— Yok.. yok.. ben yapmadım. Devlet Has- 


— Ne bileyim canım. Hem siz öyle fazla laf sormayın. Bu iş karışık biraz. 


J 


gönder, doktor 04.00'te sorgusunu yapsın'diye emir verdi. Doktora Bölük Komutanlığınca yazılan resmi yazıyı verdim. 'A lay Komutanımız ile Osmaniye ve Yumurtalık'taki şahısları ertesi günü sabah gelmek üzere gönderin, diğer sanıkları da verilen emir ve doktorun araştırma yapayım! de- 


mesi üzerine Misis'e geri götürdüler." 


TUZLU LAPA İŞKENCESİ * 


Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Çitim'in "Ta.nam, yapsın" emrinden ve Adana Merkez Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Agâh üner'in 9 Temmuz 1980 tarih ve 0621-122.80 
10538 sayılı resmi bir yazı ile Dr. Nebi Ziya Akkan'ı işkence görevine davet etmesinden sonra iş uygulamaya gelmişti Karakol Komutanı Üstçavuş Gazi Gün- 


doğdu'nunzel notlarında anlatıldığı şekliyle olaylar şöyle gelişti 

Çavuş Gazioğlu ve Dr. Nebi 
Ziya Akkan gece saat 22.00'de Sahil Gazinosunda buluşmaya karar verdiler, Gazinoda Dr. Akkan bir şarkıcı hanım arkadaşı ile sohbet ediyordu. İçkili sohbet ve hanımın programı saat 03.00'e kadar sürdü. Karakola geldiklerinde saat 04.30'du. (İşkenceye tanık olan köylüler ise doktor ve çavuşun karakola gece saat 03.00 sularında geldiklerini söylüyorlar. ) 4 

Cinayet gecesinin tanıkları 
Ahmet Dardağan ve Ahmet Akan o geceyi şöyle anlattılar : 

“Araba sesleri duyduk. Mustafa, AJi ve Mehmet'i odaya aldilar, bizi ise yemekhaneye kitlediler. Doktoru sesinden tanıdık, sık sık kahkahalar atıyordu, sarhoş olduğu belli idi: "Ben 36 senelik deli doktorum. Adamı konuşturmasını da susturmasını da iyi bilirim'" diyordu. Biraz sonra jandarma eri İsmail Ünal ve er Satılmış yemekhaneye geldiler. 
Gözümüzün önünde ocağı yakıp, o tuzlu bulamacı yapmaya başladilar" 

Üstçavuş Gazi Gündoğdu'nun notlarında da katliam gecesi şöyle anlatılıyor: 


“Karakola geldiğimizde Mustafa Olcan, Ahmet Kodak ve Ali Olcan'ı çağırıp altınların nerede olduğunu sordu. Bu şahıslara dışarıda beklemelerini söyledi. 
Jandarma eri İsmail Ünal'a karakolda un olup olmadığını sordu. 
Un yok demesi üzerine'Fırından bir- iki kilo un getir'dedi. İsmail Ünal dışarıda bulunan Ahmet Davarcı'nın. taksisi ile fırından (Tuncer Dönmez'in) bir-iki kilo un getirdi. Doktora teneke içinde verdi. İçeriden tencere ve tuz getirdi. Tencere içerisine bir kilo kadar un koydu. ` 


*Yemekhaneden aynı yere tuz getirip tencere içerisine attı. Karıştırıp eritti Mustafa Olcan, Ali 


Olcan, Mehmet Kodak'a birer kaşık yemelerini bunun çorba olduğunu sabah kahvaltısını 


bunu yiyerek yaptığını söyledi. 
Birer kaşık yiyince sanıklara tadı nasıl diye sordu. Onlarda biraz acı diye cevap verdiler. Bu şahısları dışarıya çıkarttı. 

Bu işlemleri yaparken, jandarma eri Kenan Dalgıç, Jandarma Onbaşı Yunus Özdemir de bulunuyordu 


“Jandarma Yunus Özdemir'e doktor tuz getirmesini söyledi. 
Jandarma On başısı içeriye tuz getirdi, 1.5 kilogram kadar tuzu ikinci sefer tekrar tencere içerisine atıp karıştırdı. Sanıklardan üç şahsı tekrar çağırdı birer kaşık daha yedirip 'Şimditadı nasıl dedi. 'Deminkinden biraz daha acı'dediler. Bu şahıslara tekrar dı-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İşkenceci çağıran resmi yazı 


Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Agah Üner'in imzası ile Adli Hükümet Tabipliğine gönderilen 9 Temmuz 1980 tarih ve 0621- 122-80/10538 sayılı yazıda şöyle deniyor: 


ADLİHUKÜMET TABİPLİĞİNE 
ADANA 


İzinsiz kazı yaparak altın bulmak, satmak, saklamak suçlarından sanık, aşağıda açık kimlikleri yazılı şahıslar sorgulama ve soruşturmada, altın buldukları delilleriyle tespit edilmesine ve Mustafa OLCAN altınları 


tedir 


Mehmet KODAK ile birlikte kazı ydpıp bulduklarını ve bu şahısta saklı olduğunu itiraf etmesine rağmen, diğer sanık Mehmet KO-DAK olayı inkar ve altınları teslim etmemek- 


Tarafınızdan altınların bulunması ve ola- 
„yın aydınlatılması için tıp ilmi yönünden gerekli işlemin yapılması hususunu arz ederim. 


Agah ÜNER 
J. Yzb, 
Mrk. J. BLK. 


şarıya çıkmalarını söyledi. Jandarma eri İsmail Ünal'a tekrar tuz getirmesini söyledi İsmail Ünal dükkandan 5 kilogram tuz getirmiş, Jandarma Onbaşı Yunus Özdemir tuzu doktora getirip verdi. Doktor yarısını döküp tekrar karıştırdı.-Saat 05.30- 06.00 sıralarında Mustafa Olcan, Ali Olcan, Mehmet Kodak'ı tekrar odaya çağırdı. Üçüne de birer kaşık getirerek yemelerini söyledi. Birer kaşık alınca tadını sordu, Çok tuzlu olduğunu söylediler. Doktor Nebi Ziya Akkan yavaş yavaş yemelerini söyledi. 
Ben dışarıya çıktım. Kamelyada oturdum. Doktor içeride bağırıyordu: 'Bana numara yapıyorsun. Ben 30 senelik doktorum. 
Bu yediğiniz midenizi bulandırmaz. Numara yapmayın yiyin'diyordu. Istifra (Mehmet Kodak) edip büyük abdestini altına bırakmış bu şahısları askerlere karakolun bahçesine çıkarttı. Diğer iki şahsın da büyük abdestlerini altlarına bıraktıklarını doktor- dan ve askerlerden öğrendim. 
Doktor bahçede de sorgulamış, sorgulamada hiç bir darp, cebir kullanılmadı. Şahıslar konuşamaz durumda idi. 


“Doktor saat 07.30 sıralarında 'Beni Adana'dan savcılık arar gideceğim* dedi. Ben doktora, Du rumları kötü tedavi et öyle git dedim. Oda, 'Bir şey olmaz su verin elini yüzünü su ile yıkayın'dedi. Kendisi de giderken biraz su içirdi. 'Kötüleşirse arkamdan Adana'ya getirirsiniz’ dedi. Doktor gidince durumlarında düzelme olmadı. Su içirtip elini yüzlerini yıkattım. Bitkin vaziyette idiler. 
Saat 08.00 sıralarında diğer sanıklarla birlikte Jandarma Alay Komutanlığına getirdim. Bölük kaleminde bulunan Uzatmalı Jandarma Çavuş Süleyman Salihoğlu'na şahısların ağır olduklarını,arabada oturduklarını, Hükümet Tabibine gittiğimi söyle dim. 


“Doktora gitmeden Bölük Komutanını ve Alay Komutanını makamından aradım. Sıkıyönetimde ve cezaevinde oldukları söylendi. Adliyeye giderek Hükümet Tabibini sordum. Otopsiye gittiğini öğrendim. Sıkıyönetime giderek durumu Alay Komutanına arzettim.'Durumları ağır Komutanım’ dedim. O da “Doktoru bul yaptığını temizlesin, duamı edeyim'dedi. 


«Oradan cezaevine giderek Bölük Komutanı Jandarma Agah Üner'le konuşmak istedim. Askerlere beklesin demiş, kendim içeri girdim. Durumu arz ettim. 
O da'Git doktoru bul'dedi. Dışarıya çıktığımda birisinin öl ğü haberi cezaevine geldi. Bölüğe gittim. Diğer birisi de ölmüş, diğerini de hastaneye kaldırmışlar, Devlet Hastanesinde ölmüş.” 


Olayın tanıkları Ahmet Dardağan ve Ahmet Akan ise dehşet içinde hatırladıkları o geceyi şöyle anlatıvorlar 


“Tuzlu bulamaç arkadaşlarımıza yedirilirken biz onları göremiyorduk, ama yutkunma ve 1- 


kınma sesleri duyuyorduk. Ve , 


sürekli olarak altınların. yerini soruyorlardı. Onları sabah 05'fe yanımıza getirdiler, Gözleri nokta kadar kalmıştı. Ağızları köpürüyordu. Üçü de ölmek üzere idiler. Konuşamıyorlardı. Küçük ve büyük abdestlerini tutamıyorlardı, Her taraf pislik içinde kalmıştı, Yerleri bize temizlettiler, paspPaslattılar. Sonra onları ırmağa götürdük, Üzerlerine su dökme- ye başladılar, ama ayılmıyorlardı. Hatta ayılmaları için kafalarını ırmağa batırıp çıkardılar. Saat 09'akadar böylece kaldılar 09' da hepimizi bir arabaya koyup Adana'ya götürdüler. Orada üçü de öldüler, Onlar ölünce çavuş bize ''Hemen gidin. serbestsınız"' dedi. 


DEVAM EDECEK 


Cibali Karakolu 


mun kötü olduğunu görerek geceyi bir yakınlarının evinde geçiriyorlar. Ve ertesi sabah durumu bildirmek ve önlem almalarını istemek için Cibali Karakoluna başvuruyorlar. 

“Durum böyle böyle, Eve gidemiyoruz, ' saldırganlar orada mevzilenip bizi bekliyor olabilirler'' diyorlar. 

Görevli polisin bu belalı yere gitmeye hiç niyeti yoktur. “Evin numarası kaç?" 
diye sorar, gençler hatırlayamaz.' "Hah, öyle ise gidin numarayı bilmeden işlem yapamayız' der, Gençler düşünür, taşınır numarayı hatırlarlar memur bey bu kez də 
"Belki de birşeyler çalınmıştır. Gidin öğrenin gelin" diye tutturur. Gençler "'kesin olarak eminiz, hiç birşey çalınmamış,' deyince daha fazla dayanamaz , "İyi güzel de kardeşim, öyle eve biz nasıl gideceğiz der, "Biz canımızı sokakta mı bulduk?" Ve ekler, 

"Bakın hırsız olsaydı belki yakalardık ama şimdi hiç bir şey yapamayız. En iyisi cesaretiniz varsa, canınıza pek 


Fatih Haydar Mahallesinde aynı evde birlikte kalan üç genç, geçtiğimiz perşembe gecesi kapılarının zorlanmakta olduğunu işiterek uyanıyorlar, Can derdi. ile ellerine ne geçerse kapıp kendilerini savunmaya hazırlanırlarken biraz fazlaca gürültü yapmış olacaklar ki, zorbalar telaşlanıp uzaklaşıyorlar. Ve az sonra evin az ötesinden iki el silah sesi duyuluyor. 


Mahalle o“Akıncıların” e lindedir. Ve bizim üç genç bir gün önce şu Ramazan gününde ellerinde sigara ile sokakta "Akıncılar" tarafından tespit edilmislerdir. Fasih'in Akıncısı bunlar öyle bildiğiniz oAkı..cılardan değil, Maşallah xomardodan geri kalır yanları pek yoktur. 


Dört gün sonra pazartesi günü akşam evlerine dönen gençler bu kez de evlerinin zelzeleye uğramış gibi olduğunu görüyorlar. Bakıyorlar, bir iki pılrpırtıları yerinde duruyor. kitaplıklarındaki kitaplar dağıtılmış, ama hepsi tamam demek ki hırsız değil. 
Anlaşılan bu kez de silah var mı yok mu diye kontrole gelmişler. Üç genç duru- 


düşkün değilseniz, yine siz gidin evinize, Kapınıza bir kilit daha asın, vurun kafayı uyuyun" 


Bu ne biçim bebek arabası... 


smın parçaları yavaş yavaş fabrikadan eve gelmiş. Sonunda bütiin parçalar tamamlarmış. Genç çift başlamış montaja Bir hafta, iki hafta, üç hafta. Ama bir türlü çocuk arabası çıkmıyor ortaya, 

— Nasıl araba iyi mi? diye sormuş işçi dostları, 

— Sorma kardeşim, uğraştık uğraştık bir türlü olmadı. 
Ne yapsak ne etsek, parçaları nasıl monte etsek makina li tüfek çıkıyor ortaya, 


Moskovalı genç bir çiftin bebekleri doğmuş, Ama çocuk arabası alacak paraları yok. Çocuk arabası imal eden bir fabrikada çalışan dostlarına başvurmuşlar: 

— Aman ne yap et de, bize bir araba buluver. 

— Bulamam. 

— Bulursun canım. Olmazza parça parça fabrikadan çıkarıver biz de evde monte ederiz. 

Anlaşmışlar. Çocuk araba- 


L'Express dergisinden alınmıştır. 


2 KALEM ORİNG VE 2 KALEM HİDROLİK CONTA 
TAKIMI SATINALINACAKTIR. : Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıda adreslerden alınabilir, 1— KARABÜK'TE: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz. 
2— İSTANBUL'DA: Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4-5 deki Mümessilliğ imiz. 


3— ANKARA'DA: Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22 deki Mümessilimiz. * 
> İSTERLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 20 Ağustos 
1980 Çarşamba günü saat 1400'e kadar Karabük'teki Mücssesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 
` (Basın: 18285-967) 


1 Ağustos 1980 


MHP Genel Merkezi, Ali Yurtaslan'ın anlattiklarıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. 

"Bir İstanbul gazetesi", yeni bir iftira kampanyasıyla milliyetçileri sindirerek içsavaş yolunda yeni adımlar atılmasını istiyormuş. 

Buna ilk açıklama diyoruz, çünkü Ali Yurtaslan yayını sürdükçe MHP'den daha çok açıklamalar yapılacağını biliyoruz. Eski adı ÜGD olan ÜYD adlı yan kuruluşun ne gibi saçmalıklar ortaya atacağını tahmin ediyoruz. Ne de olsa kapatılan ÜGD'nin yöneticileri, şimdi ÜYD yöneticileri oldukları için, Yurtaslan'ın açıklamalarında adları geçtikçe, bu kez ÜYD yetkilisi olarak "'Yalanlamalar"' yapacaklar. Daha sonra da Hergün gazetesi, her gün yeni bir zırva uydurarak, kendi yaptığı sahte belgeleri yayınlayacak. 

Ömer Tanlak ve Adnan Özçiftçi'nin açıklamaları karşısında nasıl birbirini tutmayan şaşkınlıkları yalanlama diye yazdıklarını hepimiz hatırlıyoruz. 

Artık MHP'nin böyle suçüstü yakalanmalar karşısında ne gibi savunmalar yapmaya çalışacağını hep birlikte öğrenmiş, hatta ezberlemiş bulunuyoruz. 

Ali Yurtaslan'a karşı yaptıkları ilk savunmaya dönecek olursak. 

Doğrusu bu kez hiç beklemediğimiz bir sirprizle karşılaştığımızı söylemesek yalan olur. 

Aydınlık bu yayını yapmakla içsavaş kışkırtıyormuş, bu yolda yeni adımlar atılmasını istiyormuş! 

Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez. 

Ama MHP'nin ilk aklına gelen bu oluyor: İçsavaş! 

Acaba ÜGD Hukuk Masası Başkanı'nın 


Bilim ve teknikteki son gelişmeler 


gördüklerini anlatması neden içsavaş kışkırtıcılığı oluyor? 

Birisi bu yayına o kadar kızacak ve kışkıracak ki, içsavaş çıkartmaya girişecek? Bu birisi kim olabilir? Herhalde, Ali Yurtaslan'ın içyüzünü anlattığı cinayet örgütünden başkası olamaz. Söylenmek istenen açıkça budur. 
"Böyle yayınlar devam eder ve içyüzümüz ortaya dökülmeye devam edilirse, biz de iç savaş çıkartırız." 

Veya bu açıklamanın ne ifade ettiğini biz yanlış anlamış olabiliriz. MHP, "'İçsavaş kışkırtıyorlar'' demek suretiyle "Bizim içimizde savaş kışkırtıyorlar'' demek istemiş de olabilir. 

Öyle ya, nasıl Tanlak'ın itirafı Özçiftçi'ye cesaret verdi, Özçiftçi'nin itirafı ise Yurtaslan'a cesaret verdi. Bu iş böyle devam ederse, itirafta bulunanlar çoğalacak, gerisi çorap söküğü gibi gelecek. 

Bu bakımdan "Bu itiraflar içimizde kargaşalık yaratıyor. Bu yola tevessül edenler olursa kendini ölmüş bilsin'' demek istiyor olabilirler. Tanlak'ın itirafı sırasında da kendi adamlarına bu cinsten bir sürü tehdit yağdırmadılar mı? 

Yahut da MHP'nin içinde Savaş adında bir “ajan'' var. Böyle itiraflar yapıldıkça fena halde kışkırtılmış oluyor. 

MHP, yeni itiraf karşısında da susmamış, yine telaşla kendini ele veren birtakim açıklamalar yapmaya başlamıştır. Susup hiç bir Şey söylemeseler, belki daha az şey kaybedecekler. Ama konuşmaya başlayınca artık bir yerde duramıyorlar. 

Bunu seyretmesi de çok eğlenceli oluyor. 

Hep birlikte yeni açıklamalarını; bekliyoruz. 


İndus Yunusunan soyunun tükenmesini önleme çabaları 


Aym zamanda Kör Yunus olarak da bilinen İndus Yunusu bugün artık yalnızca İndus Nehrinde yaşamakta olup tüm dünya bilim adamlarının ilgisini çekmekte ve bunlar hakkında Dünya Doğal Güzellikleri Koruma Fonu'nun himayesinde araştırma- 
“ar sürdürülmektedir 


| 

| 
İndus Yunusları İndus Nehrinde, Yunusların korundukları bölge ilan edilen Guddu ve Sukkur Barajları arasında yaşamaktadırlar. Bunların avlanmaları, öldürülmeleri ya da tuzağa düşürü- | lerek tutulmaları yasaktır. 


Bu önlemler, teknelerde yaşa- an Cabir kavimleri üyelerinin ndus Yunuslarını büyük ölçüde 

öldürmeleri yüzünden bu türün soyunun yakında kuruması olasılığına karşı alınmıştır. 


Son altmış yıl içinde İndus 
Nehri üzerinde yapılan büyük barajlar ve su bentleri Kör Yunusların (Platanista) dağılmasına ve 


Ne E gigy 
E E 


böylece de avalar için daha rahat yem olmalarına yol açmıştır. 
Sukkur'da LloydBarajının 1929 
yılında yapılmasından sonra Sukkur ile İndus Deltası arasında su düzeyi büyük ölçüde düşmüştür. 
Dünya Doğal Güzellikleri Koruma Fonu yardımı ile 1977 yılında özellikle İndus Yunusu ile ilgili bir arazi çalışması yapılmıştır. 


Yunus balığı konusunda dünya çapında otorite olan İsviçre" li Dr. Giorgio Pilleri daha önce Pakistan'a gidip bu nesli tüken- me tehlikesi ile karşı karşıya olan tür üzerinde incelemeler yapmıştır, 1974 Ocak ayında iki baraj arasında 150 Yunus balığı saymış, bu durumda da kilometra kare başına 0.9 Yunus düştüğü saptanmıştır. Dr. Pilleri'ye çalışmalarında yardımcı olan Pakistan'lı Dr. Muhammed Osman 
Batti, son sayıma göre 1974 Ocağından bu yılın şubat ayına kadar İndus Yunuslarının sayılarının 150'den 300'e çıktığını bil- 


Yılanlı saat, yapımcısına en iyi sanafkar ödülü kazandırdı 


Londra'daki ünlü kuyumcu 
McCabe Me Carty Ltd. firmasın- dan Davit McCarty, yaptığı ilginç yılanlı saati Kuyumcular ve Mücevherciler Sanat Konseyinin "'Yılın Sanatkarı" ödülüne layık görüldü. 241 cm yükseklikteki, 8 
günde bir kurulan saatin yapımı için 2200 saat göznuru dökülmesi gerekmiştir. 18 ayar altın üzerine kırmızı mine ve pırlantalarla bezenmiş saatin alt kısmındaki pırlantalı düğmeye basıldığında, açı lan kapaktan bir takvim, küçük bir saat ve bir resim Çerçevesi gö- 


lindeki üst kısmında beyaz mine- nin üzerinde altınla Romen sayıları bulunmaktadır. Üzeri 300 pırlanta ile süslü yılanın dili saati göstermektedir. o Üstteki yumurta şeklindeki bu kısım döndükçe, saat izlenebilmektedir.” 


rülmektedir. Saatin yumurta şek-” 
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613 yıldır işgal 
altındaki kutsal kent Ortadoğu sorununda gündemin birinci maddesine geldi 


Faik Bulut 


1967 Haziran. Arap yenilgisiyle Ku n işgali üzerinden 13 
yıl geçti. Bu yıllar boyunca hiç illi ve siyonist yetkili yoktur ki, 'Kudüs'ün sİsrail'in ebedi ve bölünmez başkenti olduğu" yolunda demeçler vermesin. Son olarak da buna benzer bir işgalci mantığı İsrail'in Başbakanı Menahem Begin'in ağzından duyuyoruz. Bilindiği gibi Begin kısa bir süre önce, ''Tüm hükümet dairelerinin Tel Aviv'den başkent Kudüs'e nakledilmesi gerektiğini'' açıklamıştı. Tüm dünya kamuoyunun tepkisiyle karşılanan bu karar, gerek Begin'in hastalığı, gerekse de hükümet içindeki bazı, bakanların itirazı sonucu uygulamaya konulamamıştı. Ancak geçen hafta İsrail Parlamentosunun (Knesset) resmi dairelerin Kudüs'ün doğu kesimine tasınması ve Kudüs'ün İsrail'in “ebedi ve bölünmez başkenti" olarak ilan edilmesi yolundaki kararı büyük tepkilere yol açarak, yeniden uluslararası bir konu haline geldi. Yine bu günlerde, bazı Arap ülkelerinin çabalarıyla Filistin meselesi BM Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında görüşüldü. 

Bunun üzerine kendi yayılmacı, işgalci' ve irkçi Siyasetlerinin doğal sonucu olarak uluslararası alanda tecrit olduğunu gören Begin, saldırgan yüzünü iyice açığa çıkarmakta,, oraya buraya saldırmakta, bunu yaparken, en basit diplomatik kurallara bile uymaya gerek duymamaktadır. Begin, bir yandan Kudüs konusunda konuşan İngiltere Dışişleri. Bakanı Lord Carrington'u" İsrail'in içişlerine karışmakla" suçlarken, öte yandan da Birleşmiş Milletler Örgütünü hiçe sayan şu demeci verebilmektedir: "BM'nin tüm üyeleri bilmelidirler ki, Kudüs İsrail'in ebedi ve bölünmez başkentidir ve Musevi ulusunun gelecek kuşaklarına da öyle kalacaktır. 
New York'taki uluslararası örgüt, artık barışla uğraşmayı bir kenara bırakmış, şiddeti körüklemektedir." 

Burada sorulması gereken soru şudur. Begin'in bu demeci, özellikle Kudüs'ü ilgilendiren demeci yeni midir? Hayır. Çünkü her siyonist yetkili bu türden demeçler vermiştir işgalden bu yana. O halde meselenin özü nedir? 


Kudüs sömürgecilik için araç, işgal içinse hedeffi 


Bilindiği gibi siyonist hareket 
1897 Şubatında İsviçre'nin Basel (Bale) kentinde, Dünya Siyo-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Siyonizm kendini nasıl batağa saphyor? 


p David çıkmazında düs ün yeri ve önemi (1) 
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nist Örgütünün ilk toplantısında, “Yahudi halkı için bir yurt kurulması!’ kararını almıştı. Ne,var ki daha önce bir ülkede (Uganda, Brezilya, Madagaskar) yurt kurmayı tasarlayan o zamanın siyonist liderleri şöyle diyorlardı: ''Hatta, bir ara Uganda'nın İsrailoğullarının toplanması için uygun bir yer olduğunu siyonistler ciddiyetle düşünmüşlerdi.' 
(Theodor Herzl, İsrail Devleti) Fakat o zamanlar çeşitli uluslararası ve siyonistlere özgü koşullardan dolayı, diğer ülkelere gitmekten vazgeçen siyonist liderlerin gözönüne almaları gereken,bir de "'dinsel propaganda ile Yahudileri bir sömürgede to-- lama" diye bir sorunları vardı. 
Bunu Yahudi Kongreşi Başkanı 
Dr. Nahum Goldman şöyle açıklıyor: "Filistin'i dini öneminden (...) değil, dünyada siyasi hakimiyetin gerçek merkezi olmasın- dan, dünya hakimiyeti için stratejik bir askeri merkez olmasın- dan ötürü, Yahudiler başka yeri istemezler." (İssam Husseini and Yousef Al Hatib PalestineDiary, 1975) Anlaşılacağı gibi dinsel açıdan ne Kudüs ne Filistin siyonist sömürgeciler için bir amaçtır. Buna rağmen  siyonistler, Yahudiler için kutsal bir yer olmasını, kuracakları sömürgelerde ihtiyaç duydukları işgücü, bu uğurda verecekleri savaşta gerekli insan gücü için Kudüs'ü bir propaganda aracı olarak kullanmaktan geri durmadılar. Hatta bu konuda şöyle bir dinsel şiirden de 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sonuna kadar yararlandılar. 
“Yeruşelaym, o Yeruşelaym, şana, ha ba" 
(Ey Kudüs, ey Kudüs, gelecek yıl buluşalım seninle) 


Toprak işgali, İsrail'in kurtarılmış ata toprağı! 


Siyonist hareketin tarihi incelendiğinde, bunun çok ilginç örnekleri görüleceği gibi, Kudüs'ün 

'ebedi başkönt"' olması yolunda bir demece de rastlanmamaktadır. Bu yüzden Begin'in sözleri sadece işgalci bir mantığın olgusunu yansıtmaktadır.Zaten hiç bir siyonistin, işgal edilmemiş topraklara -kimin olursa olsunsahip çıktığı görülmez pek. Ne zaman bir toprak işgal edilir, o zaman o toprak "'İsrail'in kurtarılmış ata toprağı olur!" Bunu, eski Devlet Başkanı ve Başbakan David Ben Gorion, "Bizim ordumuz nereye varırsa orası sınırmızdır" diye dile getirmiştir. 

1947 yılının 29 Kasım günü 
Birleşmiş Milletlerin Filistin'i ''taksim'' kararından önce, Kudüs'ün büyük bir kısmını işgal eden siyonistlerin böylece Kudüs'ü ta o zamandan beri "'İsrail in başkenti" olarak dünyaya kabul ettirme diye bir sorunları vardı. Ne var ki taksim kararından önce Filistinlilerin direnişi tüm Kudüs'ün işgal edilmesini önledi. Daha da önemlisi Yahudilerin dini propaganda için tek malzemesi olan Ağlama Duvarı, Arap tarafında kalmıştı. Ayrıca 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Kudüs, ikiye bölünmüş bir kent olarak Araplarla süren savaş cephesinin en önemli noktalarından biriydi. Tüm bunlar, o zamanki siyonist devletin "'ebedi'' başkente gelmesini önledi ve Tel Aviv'de kalmasını zorunlu kıldı. 


Sömürgeciler ve emperyalistler hep Kudüs'ü seçtiler 


Çok ilginçtir, Ortadoğu'da yerleşmek isteyen tüm eski sömürgeci ve emperyalistlerin ilk olarak Kudüs'ü seçip, Kudüs'le ilişki kurup,ona sahip çıkma diye bir emelleri vardı. Bu yüzden Kudüs'te çeşitli dönemlerde kusaang İngiliz, Fransız, Rus, Yunan, İtalyan, Alman kilise ve misyoner okulları hâlâ birer emperyalist kurumlar olarak varlık ve işlevlerini sürdürmektedirler. 
Sömürgeci ve emperyalist güçler bu yolla; zamanın Ürdün ve diğer Arap gerici-feodal güçleriyle işbirliği yürütmekteydiler. Bugün de bu etkinlik ve ilişkiler, sınırlı da olşa, vardır. Ve eğer siyonistler bu kenti işgal etmediyse, nedeni biraz da burada yatmaktadır. 

, Ancak, Amerikan emperyalizmine dayanarak 1967 saldırısına geçen siyonist devletin, bu kez dinsel şiarlarının yanında, Kudüs'ü araç olarak değil, hedef olarak da seçtiği kolayca görülür. 
Çünkü Kudüs, o sira Ürdün'ün elinde olan Filistin topraklarının işgal edilmesi için bir kilit noktasıydı da, İşte bugünlerden sonra- 


Vartolu bir grup devrimcinin sorusuna cevap 


IMF NEDİR? 


IMF. kapitalist ülkelerin dünya çâ 


du. Savaştan galip çıkan ülkeler 1944 


lar 


sağlıyordu. 


ABD emperyalizmi 


“KUDÜS 
ARAPLARINDIR, 
KUDÜS BİZİMDİR' 
İŞTE FİLİSTİN 
KURTULUŞ 
ÖRGÜTÜNÜN BİR 
POSTERİ. 
TEKTANRILI 

ÜÇ BÜYÜK DİNİN 
KUTSAL KENTİ 
KUDÜS'TE CAMİ, 
KİLİSE VE 
SİNAGOG'LAR 
BİR ARADA... 


dır ki, siyonistlerin, "'Kutsal başkent Kudüs'ün birleştirilmesi ve Ağlama Duvarı'nın Yahudi ulusuna armağan edilmesi ülküsün- den"; dem vurdukları görülür, 

1967'de Araplar yenilip Kudüs işgal edilince, bu kez başta o dönemin Savunma Bakanı Moşe 
Dayan olmak üzere, tüm siyasi ve dini liderler, "Artık Yahudi halkının 2 bin yıllık özlemlerini gerçekleştirip Kudüs'ü kurtardıklarını" her tarafa ilan ettiler. 


Böl ve yönet siyasetinin ilk kurbanı: 
Kudüs 


Kudüs işgal edilmeden önce ikiye bölünmüş, dikenli tellerle birbirinden ayrılmıştı. Doğu Kudüs'te Müslüman ve Hıristiyanlar 
(60 bin kadar) otururken, Batı Kudüs tamamen Yahudileşmişti ve nüfusu 150 bine yakındı. 

İşgal ertesi Kudüs, "Böl ve yönet" siyasetinin ilk kurbanı oldu. İlk elde Knesset özel bir kanun çıkararak Kudüs'ü "İsrail'in tek ve bölünmez başkenti" ilan ediyor, kentin belediyesini birleştiriyor, kentte yaşayanların tümünü "İsrailli" olarak niteliyordu. Bu siyasetin sonucu, söz gelimi Kudüs'ün 20 kilometre doğusundaki Ramallahlı bir Filistinliye tüm İsrail'i gezme, seçimlere katılma, Arap gazeteleri okuma gibi "'haklar'' verilmezken, Kudüs'te yaşayan Filistinliye bu gibi "'bazı imtiyazlar"' tanınıyordu. 

Bunun yanı sıra siyonist devlet, Kudüs'ü işgal, edilen Arap topraklarını ilhak etmede örnek ve pilot bir bölge olarak ele aldı. 
Bu yüzden Filistinlileri yerinden etme pahasına da olsa, bir dizi yatırıma girişti. Ayrıca "'sömürgeci bir devlet olmadığını ispat için" arkeolojik kazılar başlattı. 
Siyonistlerin amacı, böylece Filistin uygarlığını tamamen yok edip, kendisine bir tarihi dayanak yaratmaktı. Bu durum da uzun sire BM'nin protestolarına yol açtı. Ekonomik ilhakın en belirgin örneği de Arap Kudüs Elektrik Şirketinin tamamen İsrail kontrolüne alınmasıydı. 


DEVAM EDECEK 


< 


nin ortaya çıkması nedeniyle bazı de- 


dirmiştir. 


nm 
E iS GE EE EN 


SOLDAN SAGA: 1) Türkiye işçi sınıfının büyük önderlerinden biri 2) TERSİ kimyada Lutesyumun simgesi- Karışık renkli 3)Bir saç rengi- A karsuyla sulanan geniş düzlük alan 4) TERSİ bir harfin okunuşu- Soru 5) Bir bayan adı- "Bütün yönleriyle ele al'' anlamında bir emir 6) Alıştırma, antrenman- TERSİ Latin alfabesinde bir harfin okunuşu 7) Çobanın güttüğü- Bir sayt 8) Askerler- Eski bir Akdeniz uygarliğı- Üzerine öteberi koyinak için duvara çakılan geniş tahta parçası.. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1) Karşılaştırma, oranlama 2) Yüce, yüksek- Özürün yarısı 3) Bir para birimi 4) Kararsızlık, duraklama 
5) Yetişkin, erke kişi 6) Gelecekten haber verme kandırmacası-Fotoğraf filminin duyarlık derecesi 7) Alüminyumun sim gesi- Bir böcek türü 8) Kürkü değerli bir av hayvanı- TERSİ beyaz 

5 9) TERSİ ses 10) İşçi anlamında olup daha çok sınıf bi- 


lincine varmış işçi anlamında Kullanılan uluslararası sözcük * 


11) Kadifenin yüzündeki ince tüy- Sibirya'da bir irmak 12) Ta- 


pınma, 


DÜNKÜ BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ 

SOLDAN SAĞA: 1) Kızılırmak 2)Otağ- soaK-Ke 3) Yılan- sravuK 
4) Arabistan- MI 5) pkT- otaŞ 
6) Art- otnaK 7) nibyasuN- As 8)01-Ataş-Amir 

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1) Koyak- No 2) ItırMıl 3)zalaP 4) r gabkayA 5)Nitrat 6) Is-tså 7)Rosto - uŞ 8) Maraton 9) akanal 10)şnaM 11) Kum- Asi 12) Keklik 


pında kredi dağılımını düzenlemek için kurdukları uluslararası mali bir örgüttür. 

IMF— Uluslararası Para Fonu örgütünün kısaltılmış adıdır. Kısaltma örgütün İngilizce adının (International Monetary Fund) baş harflerinden oluşmaktadır. . 

IMF, İkinci Dünya Savaşı sonrasın- da, 1945 yılında kurulmuştur. Bugün 
150 civarında ülke IMF'ye üyedir. 
ABD, diğer Batı ülkeleri, Japonya, birçok azgelişmiş ülke, Yugoslavya, Romanya IMF üyesidir, Son olarak Çin Halk Cumhuriyeti de IMF'ye üyelik için başvurmuştur. Sovyetlere bağımlı ülkelerden Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Vietnam da IMF üyesidir. 

. İkinci Dünya Savaşı öncesinde emperyalistler arasındaki hegemonya mücadelesi ve savaş yılları uluslararası ticarete ve sermaye hareketlerine büyük bir darbe indirmişti. Uluslararası ticarelin ve sermaye hareketlerinin gelişmesi öncelikle uluslararasında düzenli bir ödeme akışının gerçekleşmesini sağlayacak mekanizmalar gerektiriyor- 


yılında küçük bir Amerikan kasabası olan Bretton Woods'ta bir araya gelerek 1971'e kadar işlerliğini sirdürecek olan bir uluslararası para sisteminin temellerini attılar. Uluslararası Para Fonu bu sistemin işleyişini gözetmek ve denetlemek üzere kuruldu. 

Yeni sistem bir sabit kur sistemiydi. 
Milli paralar altın çinsinden ifade ediliyordu. Amaç paraların değerini sabit tutmak, büyük dengesizlikler olmadıkça devalüasyonlara başvurulmasını önlemekti. Sık sık devalüasyonlar yapılması belirsizlikler yaratır, ticaretin gelişmesi engellenirdi. Yeni sistemin en önemli özelliği, milli paraların altın cinsinden ifade edilmesinin yanısıra, doların her an altına çevrilebilir güçlü bir para olmasıydı. Böylece dolar hem ABD'nin milli parası hem de uluslararası ödemelerin gerçekleştirildiği bir TRS parası haline geldi. Ülkeler dış ticâret işlemlerini yapabilmek için ellerinde dolar bulundurmak zorundaydilar. Görüldüğü gibi uluslararası para sistemi dönemin kuvvet ilişkilerini yansıtmaktaydı. Doların dünya parası haline gelmesi ABD'ye büyük avantaj- 


dünya üzerinde kurduğu hegemonyayı bu sayede daha ucuza yürütebilecekti. 

Bretton Woods görüşmelerinin ardından kurulan Uluslararası Para Fonu, paraların sabit bir oranla birbirlerine çevrilebilirliğinin muhafazası ile görevli olacaktı. IMF çerçevesinde üye ülkelerin katkılarıyla bir kredi fonu oluşturuldu. Üyelerin yapacağı katkı iki kesimden meydana geliyordu; Ke di milli paraları ve altın. Her ülkenin, milli gelirine, altın varlığına ve uluslararası ticarette taşıdığı nispi öneme göre bir kotası" vardı. Üyeler kotaları- nın yüzde 25'ini altın olarak vereceklerdi. Böylece ödemeler dengesi açıgıyla karşılaşan bir ülke IMF'den kendi milli parası karşılığında istediği yabancı paradan alma imkanına kavuşuyordu. Ancak bir ülkenin IMF'de biriken milli parası, kotasının yüzde 200'ünü geçemeyecekti. Ayrıca kredi olanaklarından yararlanılabilmesi belli 


.ekonomik politikaların izlenmesi halin- 


de mümkün olabilecekti. IMF'nin teknik işleyişi, özellikle 1970'lerden sonra, ABD'nin gerileme süreci içine girmesi ve dünyada yeni kuvvet ilişeileri- 


ğişikliklere tabi tutuldu. Yeni kredi olanakları yaratıldı. Fon'un yönetimi ile ilgili diğer bir önemli nokta ise üyelerin oy hakkının Fon'daki katkılarına göre belirleniyor olmasıdır. Yani herkes “parası kadar' konuşabilmektedir, 


1944'te temeli atılan uluslararası para sistemi Vietnam Savaşıyla birlikte büyük bir kriz içine girdi. Bu kriz hâlâ yerini istikrara bırakmış değildir. 1970'lerden itibaren doların satın alma gücü düşmeye başladı. Amerika dünyaya sirekli dolar sürüyor, ancak ABD doların istikrarını sağlayabilecek üretkenlik artışlarını gerçekleştiremiyor, ihracatı yeterli bir hızda artmıyordu, Dolara olan güven sarsılıyordu. Bu durum karşısında ABD doların altına çevrilebilirliğini kaldırdı. Paraların sabit bir oranla birbirine çevrilebilirliği yerini para değerlerinin dalgalanmasına bıraktı. IMF çerçevesinde sürdürülen görüşmelere rağmen hâlâ istikrarlı bir uluslararası para sistemi kurulmamıştır ve kısa vadede kurulacağa da benzememektedir. 


«Dokunulmaz» 
Devlete Dokunmak 


Ancak, bu tehdidi göğüslemek ve devleti yaşatmak için, her şeyden önce şu bulutların üzerinden bir türlü indirilmeyen, dokunulmaz: ve ilahi devlet anlayışından vazgeçmek gerekir. 

Devlet ne ilahidir, ne de bulutların üzerindedir. Ne indir, ne çindir. Ne ezelidir, ne ebedi! Her şey gibi, o da doğar,büyür ve ölür. Bu bakımdan bir istisna oluşturmaz, o da bütün sosyal varlıklar gibidir. En nihayet etle kemikten yapılmıştır. Ayakları yere basmaktadır. Her ciddi bilim adamı ve kafası samanla dolu olmayan adem bu gerçeği bilir. 

, Tarihin kanıtladığı üzere devlet, toplumun sınıflara bölünmesinin bir ürünüdür. Eski Türkler de, Yunanlılar da, Avrupalılar da, Afrikalılar da bir zamanlar devlet denen örgüte sahip degillerdi. Ne zaman ki özel mülkiyet doğup gelişti ve toplum sınıflara bölündü, uygarlığa geçiş ve devlet de bu tarihi aşamada dünyaya geldi. Devlet, bir sınıfa ait olarak, bir sınıfın örgütü ve aygıtı olarak ortaya çıktı. Kölelik ve derebeylik dönemlerinde, bu gerçek bizzat devletin sahipleri tarafından açık yüreklilikle ortaya konuyordu. Devlet, kelime olarak mülk anlamına geliyordu. Osmanlılar "devletlü" idiler, fakat Anadolu köylüsüne "reaya" (güdülen) deniyordu. Fransız kralı 14. Lui, "devlet benim"' diyordu ve gerçekten de öyleydi. 

Burjuva devrimleri, "'kanun önünde öşitliği" getirdi. Aynı zamanda devletin sınıfsal karakterinin üzerine şal örten teori- 


.leri de birlikte, 


Osmanlının aksine, Osmanlı kalıntıları, bugün devletin etten ve kemikten oluştuğunu bir türlü kabul etmek istemiyorlar. 
"İlahi" ve "kutsal" devlet anlayışının yıkılmasından pek çok 


korkuyorlar. 


Oysa her gün lanetlenen terör odakları ve cinayet şebekeleri devletin en mahrem sayılan yerlerine kadar yuvalanmıştır. 
Deveye "boynun niye eğri"' diye sormuşlar, "'nerem doğru ki" diye cevap vermiş. Durum budur. Rüşvet we yolsuzluk almış yürümüştür. Orayı burayı toz kaplamış, küflenme ve çürüme 


başgöstermiştir. 
vardır. 


sağlığa kavuşturulmalıdır. 


Bu satırları okurken, Osmanlı devletinden artakalanların tüylerinin diken diken olacağını biliyorum. Ben de zaten onları kastediyor ve hedef alıyorum. Çünkü atılması gereken kir- 


ler onlardır. 


Onlara göre, "Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan", vatan üzerinde ortaçağ zorbalığı sürdürülen ve kirli işler çevrilen mekandır, mekan! Ya çizmeli —kamçılı toprak ağasıdırlar, ya da vurguncu, istifçi, karaborsacı, yani "'kara servet" sahibi denen asalak kesim! Özetle, kapitalizm açısından bile ayakbağıdırlar. Çıkarları sanayileşme ile çelişmektedir. Hele son zamanlarda iyice azmış, ortaçağ yobazlığını hortlatmış- 


lardır. 


Osmanlı devletini gerçekten müzeye kaldırmak ve gerçek bir Cumhuriyet haline gelmek, ancak bunlardan bir güzel temizlenmek ve kurtulmakla mümkündür. İşçinin, köylünün, aydının, esnafın, zanaatkarın, milli ekonomiye katkısı bulunan sanayicinin ve tüccarın, her yurtseverin yararı burada birleş- 


mektedir. 


“İlahi ve dokunulmaz devlet" anlayışı, devletin bu pisliklerden arındırılmasını engellemektedir. Bu anlayışı hezeyanlar halinde ve kulakları tırmalayan bir çığırtkanlıkla savunanlar, sözünü ettiğimiz küflenen ve çürüyen kesimden başkası değildir. Bunlara burjuva bile denemez, yarı derebeyidirler. Miadları dolmuştur. Onların varlığı Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayakta durma ve dış baskılara karşı koyma davası ile çelişmektedir, Kanserli dokuyu kesip atmak vücudun sağlığı için ne kadar gerekli ise, onları devletin içinden kazıyıp atmak o kadar gerekli ve acildir. Bu ameliyatı yapmakta gecikmek ilerde daha büyük bir ameliyata neden olacaktır. 

Devlet, bugün devleti "dokunulmaz" ilan edenlerden kurtulmak zorundadır. Yoksa yıkımla karşılaşacaktır. 

Tarihin garip cilvesi! Onların "dokunulmaz" ilan ettiği devleti yaşatmak için bunca dil dökmek bize düşmüştür. 


E 


Aikas, devletin yaşamak için esaslı bir temizliğe ihtiyacı yice kızdırılmış bir Türk hamamına sokulmalı, esaslı şekilde terletilmeli, derisi kızarıncaya kadar keselenmeli ve 


(Bastarafı 1. Sayfada) 


«Sekiz ay... 


(Baştarafı 3. Sayfada) 
ağdaş Hukukçular Derneğinde düzenlenen basın toplantısında heyet adına bir konuşma yapan Azmi Öztürk, Çorum 
AP azınlık hükümetinin kurulmasından önce tek bir siyasi cinayetin işlenmediği sayılı kentlerimizden biri iken,AP azınlık hükümetinin kurulması ile başlayan olaylar zinciri içinde, bugün Çorum'un bir soy kırımına tanık olduğunu belirterek şöyle dedi: "Aslında Çorum'u bu hale getiren baş sorumlu şehrimizde gücü olmayan MHP ve 10-15 tane MHP yanlısı polis, emniyet müdürü ve validen başkası değildir" 

Valilik makamının tertiplediği barış toplantıları sürerken,faşistlerin adam kaçırıp öldürdüklerini ve valinin barış toplantılarında vermiş olduğu sözleri yerine getirmediğini, yapılan ihbarların ise değerlendirilmediğini kaydeden Öztürk, faşistlerin Çorum olaylarını Alevi-Sunni çatışması gibi göstermeye çalıştıklarını belirterek şöyle dedi: 

"Çorum olaylarında başından beri MHP ve ÜGD olayların içinde yer aldı ve yönlendirici rol oynadı. AP'li, MSP'li kişilerin bile işyerlerinin câmları faşistler tarafından kırıldı"' dedi. 

- Çorum olaylarının Alevi-Sunni çatışması olmadığını ve ölen 
48 vatandâşın tek suçlarının 
CHP'li olmaları olduğunu ve devletin Çorum'da sanki hiç bir şey olmamış gibi davrandığını söyleyen Öztürk, "devlet'in Çorum'da şu ana kadar yaptığı sadece provokasyon sonucu öldürülen iki polis olayının faillerini aramaktır. İşte devletin yaptığı 


Ayağına... 


(Baştarafı 3. Sayfada) 
ra Deremum kövü yakınlarında vücuduna benzir dökülerek yakılmak istendi. Veli Eroğlu'nun kendisini suya atarak yanmaktan kurtulduğu öğrenildi. 

Babası vefat eden Veli Eroğlu'nun Yozgat'ta öksüz olan ik: kardeşi ve dul annesine yardım etmek için gittiği ve gencin Ankarorda işçi olarak çalıştığı anlatıldı. 


budur. 46 kişinin ölümü, milyonlarca liralık yakma, yağmalama- nın faillerine hâlâ sıra gelmemiştir" dedi. 

Çorum'da insanlık dışı işkencelerin çok- büyük boyutlara ulaştığını ve faşistlerin ihbarları sonucu evlerinden alınan yurttaşlara emniyette işkence yapıldığını ve devlet terörünün hâlâ devam'ettiğini belirten Öztürk, "Çorum, durum böyle giderse yeni olaylara gebedir. Bağımsız yargı organları baskı altında bulunmaktadır. Çorum'da ekonomik durum felç olmuştur. 
Esnaf zor durumdadır ve senetleri protesto olmaktadır "'. dedi. 
BİR KOMANDO ARKADAŞINI 

VURDU 

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 14.00-15.00 sıralarında Çorum Beden Terbiyesinde İsmail Alkan adlı bir müstahdemle yine oradaki bir arkadaşı kavga ettiler ve kavga sırasında, diğer komando, İsmail Alkan'a 8 kurşun sıktı, Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alkan, ifadesinde 'Beni arkadaşım vurdu" dedi, İsmail Alkan başka bir şey söyleyemeden salı günü öldü. 


Silahlı... 
(Baştarafı 3. Sayfada) 


düzenlendi. Tatbikatta sırt telsizlerinin menzilinin 10, araç telsizlerinin ise 50 Kilometre uzaklıktan haberleşme yapabildiğini gösterdi. K 

Tatbikat, 2020 telsizin törenle muhabere birliklerine devredilmesiyle son buldü. 


«Başbakan... 


(Baştarafı 3. Sayfada) 
yor' anlamına gelen sözler söytemektedir. Mamak olayı konusunda Başbakanın suskunluğunu sürdürmesi, tüm sorumluluğu silahlı kuvvetler üzerine yıkma taktiğinin yeni bir örneğidir." 


KAYIP— Nufüs hüviyet cüzdanımı kaybettim, Hükümsüzdür. 
Ergin SAYMAZ 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
lerimizin hemen yayınlanması için karar çıkartıyordu." 

. TEHDİT ETTİĞİMİZ HAKİMLER pek hakimleri de tehdit yoluyla 
« sindirmeye, ülkücüler hakkında ceza vermemelerini sağlamaya çalıştık, Tehdit mektupları gönderdiğimiz bazi hakimler şunlardı: č 


"Ulus'taki 1. Ağır Ceza Reisi, Altındağ'daki 1. ve 2. Ağır Ceza Reisleri, Ulus Adliyesindeki 2. Ağır Ceza Reisi ülkücülerin on kadar davasına bakıyordu. Bu 
hakim Nebi Iştek adlı arkadaşımıza 12 
sene cezâ vermişti. Erdem Şenocak bu ceza üzerine kendisine bir tehdit mektubu yazdı,” 

KIBRIS'TAN GELEN SİLAHLARI AVUKATIN YAZIHANESİNDE POLİS BASKININDAN NASIL KURTARDIK 

AKİM mektubu aldıktan sonra bu 
« yazılsa yâzılsa Nebi'nin avukatı olan Müştak Karabağ'ın çevresi tarafından yazılır diye düşünüyor ve polise bildiriyor. 
Bunun üzerine İkinci Şube dedektifleri bizim büroyu bastılar. 

"Bu sırada bürodaki bir gözde, ilerde sayrıntılı bir şekilde anlatacağım Kıbrıs'- tan gelen silahlar bulunuyordu. Biz polislere buranın bir avukat bürosu olduğunu ve aranamayacağını söyledik. Polisler, "Biz buraya sadece daktilonuzu alarak bazı incelemeler yapmak için geldik, bunu verin çekip gidelim' dediler, Biz de içerde silahlar bulunduğu için daktiloyu verip bu işten kurtulmak istedik. O sırada büró- da Ali Durdusal'la ben vardım. Daktiloyu 


polislere verdik. Büroda arama yapılarak . 


hiç bir suç unsuru bulunmadığına dair tutanak tutturduk. Bu olay 1978 Ekiminde oluyordu. 

"Daha sonra bu tehdit mektuplarının şu anda Adliye Emanet deposunda bulunan polisin aldığı daktiloda yazıldığı ve bunun da bize ait olduğu ortaya çıktı. Avukat Müştak Karabağ hakkında dava açıldı. Yazının Ali Durdusal'a ait olduğu söylenerek onun hakkinda da dava açıldı. 
Durdusal o sırada bizden uzaklaştığı için Erdem Şenocak ve Müştak Karabağ suçu onun üzerine yıkmaya karar verdiler. Şu anda Ali Durdusal hakkında gıyabi tutuklama müzekkeresi vardır. Belki de ceza almıştır." 

SİLAHLARI MHP MERKEZİNE a GÖTÜRDÜK. 
EN EMİN YER ORASIYDI pe Bürodan gider gitmez 
UF oco 'ye telefon ettik. Acele partiye gelmemizi istediler. Hemeh bir taksiyle MHP Merkezine gittik. Ali Kaçar; Erdem Şenocak, Abdullah Çatlı, Şevkat Çetin, Muhsin Yazıcıoğlu ve Ertuğrul Alpaslan, Mustafa Mit'in odasında oturuyorlardı. 
Biz kendilerine durumu anlattık. Bunun üzerine 'Büyük bir tehlike atlattık, Silahları buraya getirin biz de ÜGD'ye gidelim dediler, Erdem silahları MHP Merkezine getirdi. Bu olayda şunu anlatmak istiyorum: Ülkücüler en küçük bir olayda MHP”. 
ye sığınır ve oraya bilgi verirlerdi. Partiler 


aranmadığı için en emniyetli yer-orasıydı." 


Silahlar orada saklanır, tururlardı." 
TEHDİTLE SİNDİREMEDİĞİMİZ HAKİMLERİ RÜŞVETLE ELDE 
ETMEYE ÇALIŞTIK 


JLE AKİMLERE bır yandan tehdit mektubu yazarken bir yandan da Av. Hilmi Barlas vasıtasıyla para teklif ediyorduk. Üç hakime para teklifi yaptık Bu tekliflerin hepsini Hilmi Barlas yapmıştır..." 
AYDINLIK IN NOTU 

Açıklamanın bundan sonraki bölümünde geçen adları,insanları kamuoyu önünde ağır bir töhmet altında bırakmamak ama., cıyla saklı tutacağız. Ancak soruşturma- nın yürütülebilmesi için adli mekanizmada yer alan kişilerin isim ve görevlerini Yüksek Hakimler Kuruluna bildireceğiz. 

" „Mahkemesi Reisi N.B'nin davasına bakıyordu, N.B'nin babasi çok zengindi. 
Oğlunun kurtulması için hakimlere 1 
milyon TL. verebileceğini söylüyordu. Avukat Hilmi Barlas, 1 milyon TL'yi çanta- nın içine koyarak gitti.... Mahkemesi Reisine teklif etti. Hakim bu teklifi kabul etmedi. 

"Mahkemesi Reisi de A.G'nin davasına bakıyordu. Hilmi Barlas ona da rüşvet teklif etti. O da kabul etmedi. Şayet hakim kabuletseydi, Niğde Yurdundaki ülkücüler bu parayı bulmak için soygun yapacaklardı.” 


HAKİM VE SAVCILAR İÇİN KULÜUP—GAZİNO PROJESİ 


kaçaklar orada o- 


ÎR ara Ülkücü İşçiler Demeği Yöne- 


« tim Kurulu üyesi Ekrem Yüksel hakim ve savcıları elde etmek amacıyla şöyle bir fikir ortaya attı. Çankaya tarafların- da sadece hukukçuların gidip gelebileceği çok lüks bir yer açacaktık. Burası kulüpgazino türünde bir yer olacaktı. Geceleri 


Bugünkü itirafta... 


- Hakimleri kızlarla... 


de kalınabilecekti. Amaç buraya ünlü hakimleri, savcıları ve avukatları çekebilmekti. Bizimle beraber Abdullah Çatlı da bu fikri benimsedi. Bu iş için partinin iki buçuk milyon verebileceği söylendi. Ekrem de Ülkücü İşçiler Derneği ile MİSK in bu işe 10 milyon TL. ayıracağın: söylüyordu. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu bu projeden haberdar oldu ve bizi vazgeçirdi, Bunun yerine Dörtyol'da cezaevindeki üikücülerin yemeklerini pişirmek amacıyla bir lokanta açıldı. (Cebeci Sinemasının karşısındaki Burçak Lokantası) "Çankaya'da düşündüğümüz kulüp-gazino türündeki yer için Hilmi Barlas bize yardımcı olacaktı. Tanıdığı hukukçuları, buraya getirecekti. . Aynca Av. LA.da Yargıtay üyelerini getirecekti. LA, MHP'li değildi. Biz ona Yargıtaydaki davâlarımızı bozdurmayı teklif ettik. Kabul etti. Ancak dava başına 500 bin TL. gibi çok yüksek ücret istiyordu. Biz de vazgeçtik." 
HAKİMLERİ TUZAĞA DÜŞÜRMEK 
İÇİN KIZLARI DEVREYE SOKTUK yazındı Ankara Şubesi Hu- 
«1978 kuk Masasına sekreter alma ihtiyacı doğdu. Hürriyet gazetesine ilan vererek, daktilo bilen bir sekreter aradığımızı duyurduk. Kardeş olduklarını söyleyen iki kız geldi. Adlarının Serpil ve Türkan olduğunu söylüyorlardı. Sonradan 


` bunların kardeş olmadıklarını, adlarının 


da başka olduğunu öğrendik. 
” “Türkan başka bir işe gireceğini söylüyordu. Gerçekten de girdi. Ulus İşhanında ithalat-ihracat işleriyle uğraşan Kemal Bey adlı birinin yanında çalışmaya başladı. Biz de Serpil'le anlaştık. İlerde bunun esas adının S. olduğunu öğrendik. 
Serpil'e ayda 2500 TL. para verecektik. 
Bu günlerde Genel Merkezden bir telefon geldi. Acele paraya ihtiyaçları olduğunu bizde ne kâdar varsa hemen göndermemizi istediler. Ben de Hukuk Masasında bulunan 270 bin TL.yi Veysi Başkan'la Genel Merkeze gönderdim. Kızlar bir avukat yazıhanesinde' bu kadar paranın ne aradığına şaştılar. Bize ne iş yaptığımızı sordular, Biz de büyük cinayet davaları aldığımızı, siyasi davalarla uğraştığımızı söyledik. 

"Bir kaç gün sonra Türkan büroya telefon etti. Kendisine buluşma teklif ettim. 
Yanında bir arkadaşi daha olduğunu söyledi. Ulus'ta meydanda randevulaştık. 
Ben de Ali Durdusal'la beraber gittim. Yanındaki kızı Mine diye tanıttı. Bunun da gerçek adının M. olduğunu öğrendik. Biraz gezdik, sohbet ettik. İki gün sonra Türkan'la yine buluştuk. Gençlik Parkına gittik, içki içtik. Akşam Lunapark Ga3inosuna gittik. Erdem de Serpil'le beraber gelmişti. Bunlar devamlı olarak bizi ken- 
'dilerine bağlama çabası içindeydiler. Daha doğrusu önceleri Müştak Karabağ'a yanaşıyorlardı. Fakat sonra onun hiç bir fonksiyonu olmadığını, hatta bizim emrimizde çalıştığını öğrenince bize yöneldiler. Bizim ülkücü olduğumuzu da öğrendiler, 

"Bir gün bunları gazinoya götürdük. 
Amacımız içki içtikten sonra eve götür- 


smekti Şampanya içtiler ve iyice sarhoş, 


oldular. Eyde çantalarını açtım ve bizim i- 


simlerimizin, adreslerimizin, bizimle ilgili * 


bilgilerin defterlerine yazılı olduğunu gördüm. Bunun üzerine onları sorguya çektik. Kızlar bir şirket hesabına çalıştıklarını, yanlarında çalıştıkları kişileri soyup, soğana çevirdikten sonra ortadan kaybolduklarını anlattılar. 

“Ertesi günü büroya geldiler ve işten ayrılacaklarını söylediler. Erdem Şenocak bunlara bizimle çalışıp çalışamayacaklarını sordu. Bu günlerde Ülkücü İşçiler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Yüksel, ülkücülerin davalarına bakan hakimlerin nitelikleri, zaafları vs. konularında araştırma yapıyordu. Kendisine bu konuda sınırsız bir tahsisat ayrılmıştı. Erdem kızlara hakimlerle yatıp yatmayacaklarını sordu. Kendilerine ev, altlarına araba alınacağını, istediklerinin (sağlanacağını teklif etti. Kızlar 'düşünelim' dediler. Bir kaç gün sonra da kabul ettiklerini bildirdi- 


ler, 

“Biz bunları Ekrem Yüksel'le tarıştırdık. Serpil ve Türkan da daha önce tanıştığımız Mine'yi ve H.B isimli yeni bir kızı devreye soktular. Bu kızlar da aynı şirket hesabına çalışıyorlardı. H.B. daha sonra bizden ayrıldığı sıralarda Ulus'ta bir “müteahhidi 12 milyon TL. dolandırdı. 
Bendderesinde Hisar Otelinin yanında bulunan müteahhit sonra bizim adresi bulmuş geldi, kızın kendisini 12 milyon TL. dolandırdığıni, onun peşine düştüğünü anlattı. n 

"Ekrem Kızlara Çankaya'da bir ev tuttu. Dayadı, döşedi. Bu ev Çankaya Karakolunun biřaz üstünde’ bulunuyordu. Kızlar patronlarından çok korkuyorlardı. 
'Bizi öldürürler' vs diyorlardı. Biz de onlara hiç farkettirmemelerini, kendilerine verdiğimiz paranın bir kısmını onlara gö- 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


ABDULLAH ÇATLI: 

UGD Ankara Şubesi Başkanlığı yaptı. Esrarengiz Yüzbaşı Mehmet Ali Çeviker'in örgütüyle bağlantı kuran şahıs. Bu örgütle birlikte ÜGD'ye ordu mali TNT ve silah sağladı. 28 yaşında. 
Nevşehirli. 7 TİP'linin öldürüldüğü Bahçelievler katliamında arabayı kullandı. Kaçak. Bulgaristan'dan yapılan silah kaçakçıhğına da dahil oldu. İstanbul'da soygunlar düzenledi. 

Daha sonra ÜGD Genel Başkan Yardımcısı oldu. "Reis" lakabıyla tanımıyor. Bir müddet Nevşehir'de gizlendi, 

ALİ KAÇAR: 

UGD Genel Yönetim Kurulu syor oend Merkez Hukuk Masası kanlığı yaptı. 26 yaşlahd ADENA Serik esn- den. 

EKREM YÜKSEL: 

Ülkücü İşçiler Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Teşkilatlân- 


‘dırma Sekreteri. Fakat Hukuk 


Masasına bakıyordu. Çeşitli şantaj olaylarında kullanılmak üzere, kadın eleman bulma işiyle görevli. 

Adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezaevine girdi. 


Erbakan Bağdat” ta 
Türkiye-Irak dostluğunu savunuyor 


BAĞDAT(AA) 

I Ç günlük bir dostluk ziya- 

-W reti için Irak'a giden Milli 

Selamet Partisi Genel Başkanı 

Necmettin Erbakan, Irak Ulusal 

„Meclisi Başkanı ile bir görüşme yaptı. 

Meclis Başkanı Naim Haddad'a Türkiye'deki iç siyasal durum ve Türk siyasi partileri arasındaki anlaşmazlıklar konusunda bilgi veren Erbakan, her iki ülkedeki partiler arasında ilişkileri sağlamlaştırma ve geliştirme yolları üzerinde fikir alış verişinde bulundu 


türüp vermelerini söylüyorduk. Ekrem bu arada Avrupa'dan mikrofilm makineleri getirdi. Artık her şey tamamdı. Bundan sonra bir kaç hakime kanca atıldı. 
HAKİM VE ADLİYE 
GÖREVLİLERİNİN KIZLARLA 
YATAKTA FOTOĞRAFLARINI 
ÇEKEREK ŞANTAJ YAPTIK 
'in Eylül, Ekim ve Kasım ayla- a 978 sinde kürd Kimiz bu tezgahla birçok hakim ve savcıya kanca atıldı. 
Bunlann bir kısmı tekliflerimizi kabul ettiler ve yukarda isimlerini belirttiğim dört kızla ilişki kurdular, Runların kızlarla ilişkileri sırasında filmleri çekildi ve sonra kendilerine şantaj yapıldı. Tehditle yıldıramadığımız, rüşvet teklifimizi kabul etmeyen hakimler bile bu durumla karşılaşınca isteklerimizi kabul etmek zorunda kaldılar. ; 
“Şantaja boyun eğen hakimler şunlardis 


"..Mahkemesi Reisi: S.A.'nın davası karar safhasına gelmişti. Deliller töplanmış, Adli Tıptan rapor gelmişti. Kamuoyunda bu davaya çok ilgi vardı. Bizim için önemli olan bu davayı uzatmak ve unutturmaktı. Sonra da beraat için çalışacaktık. Bu davanın hakimine tekliflerimizi kabul ettirememiştik. Fakat kızlardan biri gidip odasında kucağına oturunca kabul etti. Dosya bundan sonra dört defa Adli Tıbba geldi gitti. Böylece yedi sekiz aylık bir zaman kazandık. Fakat sonra Sıkiyönetim gelince dosya buraya gönderildi ve planımız suya düştü. 

"Mahkemesi Reisi: N.B için temas kuruldu. Kendisine Hilmi Barlas'ın yaptığı 1 milyon liralık teklifi kabul etmeyen 


bu hakim,kızlar araya girince isteklerimizi 


kabul etmek zorunda kaldı. : 

"... Mahkemesi Reisi: Bununla da A.G. 
için temas kuruldu. 

"... Hakimi ile E.Y için temas kuruldu. 

“... Hakimiyle M.E. ve bunun dahil olduğu dava için temas kuruldu. Sanıkların hemen hepsi tahliye oldu ve beraat etti. 

"Bu hakimlerin hemen hepsi bizim arkadaşların cinayet, tarama gibi suçlarına bakıyordu. Hepsine şantaj yapıldı ve hepsi de kabul ettiler. Fakat Sıkıyönetim geldiği için isteklerimiz tahakkuk etmedi. 

"Hakimlerle temas kuran ve teklifi yapan şahıs Ekrem Yüksel'di. Hakimleri ikna etmede bazen... Mahkemesinin Başkabibi ile bazen... Mahkemesinin Başkatibinden de yararlanıyorduk. 

"Hakim ve savcıları pavyonlara götür- me işini de Ekrem Yüksel ayarlıyordu. Bu arada biz de yapıyorduk. Genellikle Saray Pavyona gidiyorduk.. Pavyona götürdüklerimiz arasında ... Mahkemesinin Başkatibi, ... Mahkemesinin Başkatibi, ... Mahkemesinin Başkatibi vardı." 


ADAM TARAYAN ÜLKÜCÜNÜN 
DOSYADAKİ İFADESİNİ KATİBE YIRTTIRDIK 

B U tür ilişkiler sayesinde ayrıca da UD bazen para yedirerek sorgu hakimliğindeki dosyalarda bulunan ülkücüler aleyhindeki önemli belgelerin yırtılmasını sağlıyorduk. Mesela Abidinpaşa Ülkü Ocakları Başkanı, aynı zamanda ETKO'nun Abidinpaşa Bölge Başkanı olan ve halen ETKO davasından yargılanan Mehmet isimli şahıs İzmir Caddesinde devrimcileri taramıştı. ... Mahkemesinin Başkatibine para yedirerek bunun dosyadaki kendini suçlayan belgelerin yırtılmasını sağladık. 
Bunu 5 bin lira karşılığında yaptırdık. Bu olay 1978 yılında oldu, Bu adama böyle üç defa iş yaptırdık. Sıkıyönetim geldikten sonra ilişkimiz kesildi. Mehmet bu belgelerin yırtılmasından sonra fahliye „oldu. Fakat sonra yine yakalandı. 


“Ekrem Yüksel yukarıda belirttiğim işler için MİSK'ten 2 milyon lira tahsisat alıyordu. O üç aylık dönemde yapılan işler için toplam 5-6 milyon lira para harcandı, Bu paranın zannederim 1 milyon 
lira kadarı kızlara verildi. Kızlar her 15 
ginde bir patronlarına 15 bin lira kadar para götürüyorlardı. 


“Ekrem Yüksel bunlardan başka Çeş- me'de 1 aylığına çok lüks bir villa kiralamıştı, Hakimleri 3-4 kişilik gruplar halinde buraya gönderecektik. Burada hem dinlenecekler, hem de kızlarla ilişki kuracaklardı. Fakat kızlar bu sırada bizi terk ettikleri için bu planımız suya düştü, 

“Ekrem Yüksel bu işleri yaparken resmi olarak Ülkücü İşçiler Demeği Teşkilatlandırma Sekreteriydi. Fakat Hukuk Masasına bakıyordu, Daha'sonra adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezaevine girdi. Kendisine bu işlerde Ülkücü İşçiler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Vedat Bacanlı yardım ediyordu. Teşkilatta Abdullah Çatlı'nın, Şevkat Çetin'in, Erdem Şenocak'ın, Vedat Alagöz'ün, Mustafa Sa- mi Barsan'ın ve zannedersem Mete Beşen'in bu olanlardan haberleri vardı." 


ACI KAYBIMIZ 


Devrimci Arkadaşımız 


Mustafa Çetinyürek'i 
Almanya'da bir iş kazası sonucu kaybettik. Acımız büyük- 


tür; Ailesine ve tüm devrimcilere başsağlığı dileriz. 


Çandırlı devrimciler 


1 Ağustos 1980 


Ortadoğu... 


(Baştarafı 3. Sayfada) 


büyük ülkesi olan Mısır şımdiye kadar izlediği siyasetle gelişmeleri büyük ölçüde etriledi. Enver Sedat'ın izlediği tutuma, "Ne pahasına olursa olsun barış"' demek herhalde yanlış olmayacaktır. Sedat, Camp David anlaşmalarını harfiyen uygulamak için çaba göstermektedir. 

Batı basınında geç tiğimiz hafta içinde ilginç haberler çıktı. 
Henüz resmen doğrulanmayan haberlere gör, "Sedat, ikinci sirpriz gezisini Şam'a yapacak" Fransız “Le Point" dergisi de Mısırlı bir yetkiliye dayanarak, “Sedat'ın Camp David sürecinden her an çark edebileceğini" yazdı. Mısır Devlet Başkanınm 


geçenlerde yaptığı bir açıklama , 


olmasa bu tür haberlerin sıra dan bir söylenti olduğuna inanmak gerekecekti Ama Sedat'ın, “Eğer Arap ülkelerinin Ortadoğu konusunda başka bir seçenekleri varsa, ben Camp David": bir kenara, koymaya hazırım" demesi oldukça önemli, Çünkü Sedat, ani karar veren ve hemen uygulamaya koyan bir lider. Üstelik İsrail yönetimi ısrarlı bir şekilde Enver Sedat'ı barış sürecinden caydırıcı bir tutum içinde. 
Temmuz ayında bir başka önemli gelişme, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in iki yıl- 


* dan bu yana ilk kez "Ret Cep 


hesinin'' askeri alanda güçlenme: si gereğinden sözetmesi oldu. 
Saddam Hüseyin Ortadoğu sorununun çözümü için Arap ülkelerinin askeri alanda İsrail'den 


üstun olması gerektiğini söyledi. 
Yaptığı ayrıntılı açıklamada, wibya, Cezayir ve Güney Yemen ile de birleşmeyi öneren Saddam Hüseyin, yeni bir savaşı mı haber veriyordu? 

Suriye'deki Esat yönetiminin Varşova Paktına girmeyi tasarlaması ve a aa ile askeri bir anlaşma imzalamak için çabalar (o sirdürdüğü (düşünülürse, 1973'ten sonra bölgede yeniden barut kokularının yayılabileceğini öngörebiliriz. 

Hele seçimler nedeniyle bu aralar ABD'deki iç sorunların ağır bastığı hesaba katıldığında Ortadoğu'da büyük bir patlama- nın mümkün olabileceği daha kolay görülür, 

Aslında bölgemizde bir kapışma olmadan sorunların barışçı bir yöntemle çözüm bulabileceğini sanmak zaten bir gaflet. 
Ama kapışma ne zaman patlar, bunu da tam olarak kestirmek oldukça güç. 

Şimdilerde haritalar üzerinde en fazla çalışan, oklar çizen kur mayın Kremlin'de olduğu kesin. 
Bu nedenle Arap dünyasının birliği ve Batı ile ilişkileri son derece önemli ve acil hale geldi 

Kapışma öncesi dönemde, güç dengelerini doğru hesaplayıp ittifakları doğru oluşturmak, kapışma sonrasının manzarasını da bir ölçüde olsun ortaya çıkarabilir. 

Eğer kapışma olursa, bunun bölgeyle sınırlı kalmayacağı ortadadır. 

Önümüzdeki aylar yine Ortadoğu ayları olmaya adaydır. 


Tel Aviv... 


(Baştarafı 3. Sayfada) 
İsrail arasındaki sorunların çozüm bulamaması tehlikeli gelişmelere yol açabilir" şeklinde konuşan Nixon, Ortadoğu sorununun ancak Amerika'daki Başkanlık seçimlerinden sonra çözülebileceğini ileri sürdü. 
DIPLOMATİK TEMASLAR 
Filistin Kurtuluş Örgütünün 
BM Genel Kurulunda kazandığı 


. son diplomatik başarıdan 'sonra, 


Arap ülkelerinin yeni girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Batı Al- 


özel Komisyon... 


(Baştarafı 3. Sayfada) 


da bazı maddeler üzerinde görüş ayrılıkları olabileceği diğerleri konusunda fazla anlaşmazlık olmayacağı öğrenildi. 

Özel komisyona MSP adına katılan Grup Başkanvekili Şener Battal, Hürriyet gazetesinin dünkü sayısında yayınlanan "'yakalanan terörist derhal mahkum olâcak" haberinin gerçek olmadğıı belirterek, yasa tasarısı hakkında şunları söyledi, "Üzerinde anlaşılan suçüstü yargıla- 


« masının hızlandırılmasına ilişkin 


tasarıda yakalanan teröristin derhal mahkum olacağı gibi bir hükküm yoktur, a; 


Bursa'da... 


(Baştarafı 3. sayfada) 
lesinde ise Cemal Karadağ'a ait fotoğraf stüdyosuna giren Yusuf Yalçıner adlı komando, dükkan- da bulunun Cemal Karadağ ile ressam Hüseyin Çetin'i tabancayla vurarak öldürdü. Ölenlerin sol görüşlü oldukları ve Yusuf Yalçın'ın yakalandığı bildirildi. 

ADANA SIKIYÖNETİMİN 

AÇIKLAMASI 

Adana Sıkıyönetim Komutanlığı bir açıklama yaparak İskenderun'da birçok öldürme, yaralama, gasp ve örgüt adına para toplama eylemlerine katılan sağ görüşlü 7 örgüt elemanının yakalandığını bildirdi, Sıkıyönetim Komutanlığının açıklamasında sağ görüşlü 5 kişinin daha yakalanmasına çalışıldığı belirtildi. 

PERTEK'TE KARAKOL 

BASANLAR YAKALANDI 

Tunceli'nin Dere bucağındaki jandarma karakolunu basarak ,12 piyade tüfeği ile karakol komutanının tabancasını çaldıktan sonra, Mustafa Akbaş adındaki eri öldüren teröristlerden bir kısmının yakalandığı, 5 tüfek ile karakol komutanının tabancası- nın ele geçirildiği açıklandı. 

8. Kolordu ve Elazığ, Malatya Bingöl, Tunceli illeri Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesinden yapılan açık lama şöyle: «* A 

"27 Temmuz 1980 günü saat 
20.00 sıralarında Tunceli Dere Bucağındaki jandarma karako lupa 3 kişi müracaat ederek şikayetleri olduğunu ve karakol komutanmı görmek istediklerini söylemişlerdir: Karakol nöbetçi- si tarafından karakol komutaninm yanmå götürülürken, üst lerinde sakladıkları silahları çekerek karakol nöbetçisini ve komutanı ile diğer erleri etkisiz hale getiren teröristler, bilahare kendilerine yardımcı olan maskeli ve silahlı 3-4 terörist ile karakoldan 12 piyade tüfeğini ve ka- 


.rakol, komutanının tabancasını 


alarak kaçmışlardır. Olay esnasında jandarma eri Mustafa Akbaş teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanmış, bilahare kaldırıldığı Elazığ Askeri Hastanesinde ameliyata rağmen şehit olmuştur. Olaydan sonra, bölge- ye sevkedilen güvenlik kuvvetlerinin yaptıkları operasyonlar sonucu, karakoldan çalınan silahlardan 5 tüfek ile karakol komutanının tabancası ve eylem- de kullanılan 2 tabanca civarda- ki bir mezrada ele geçirilmiştir. 
Eşkalleri tespit edilen teröristlerin bir kısmr yakalanmış, diğerlerinin yakalanması için güvenlik kuvvetlerince geniş çap- ta öperasyonlar devam etmek- 


: tedir. 


manya'yı ziyaret eden Ürdün Kralı, Helmut Schmidt ile bir görüşme yaptı. Hüseyin'in daha sonra Avusturya Başbakanı Bruno Kreisky ile de görüştüğü bildirildi 

ARAFAT BÜKREŞ'TE 

Öte yandan FKÖ lideri Ya ser Arafat, Bükreş'te Romanya Devlet Başkanı Nicolay Çavuşes- ku tarafından kabul edildi. Sovyet yanlısı Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi lideri Nayef Havatme'nin iddiasına göre, Romanya, Ortadoğu sorununda 
ABD, Rusya, AET ülkeleri ile İsrail ve FKÖ arasında bir arabuluculuk yaparak, Amerikan seçimlerinden sonra yeni bir Ulus lararası Konferans düzenlemek için girişimlerde bulunuyor. 


* Romanya, hem İsrail ile hem de 


FKÖ ile diplomatik ilişkilerini sürdürüyor. 
BİR YENİLGİ DAHA 

İsrail basını Kopenhag'da sona eren BM Dünya Kadınlar Konferansında alınan ve- siyo” nizmi wkçılik olarak mahkum eden kararı sert bir dille kınıyor. 
25 delegasyonun çekimser kaldığı oylamada karar 24'e karşı 69 
oyla alındı. 


BAKANLAR KURULUNUN 
KARARI 

Başbakan Süleyman Demirel". 
in başkanlığında dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından şon ra yapılan açıklamada,"Türkiye'- nin Tel Aviv'deki maslahatgüze rınin istişare amacıyla merkeze çağrıldığı" bildirildi. Dün saat 15.00'te sona eren Bakanlar Kurulu toplantısında, bölgesel gelişmelerin yanı sıra iç sorunlar da tartışıldı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bakanlar Kurulu Kudüs meselesindeki son gelişmeleri gözden geçirmiş, Türkiye'nin bir emrivakiyi hiç bir surette kabul etmeyeceği hususundaki kararını teyide ve Tel Aviv Maslahatgüzarımızın istişare amacıyla Dışişleri Bakanlığınca merkeze çağrılmasına karar vermiştir." 

1i MUSLUMAN ÜLKENİN 

TEMSİLCİSİ ECEVİT'İ 
ZİYARET ETTİ 

Filistin Kurtuluş Örgütünün 

Türkiye temsilcisi Abu Firas'ın 


. sözcülüğündeki 10 İslam ülkesi- 


nin Büyükelçileri, CHP lideri Bülent Ecevit ile biť görüşme yaptı, Irak, Suriye, Libya, Ürdün, Tunus, Nijerya ve Lübnan'ın Ankara'daki Büyükelçilerinin katıldığı toplantı Ecevit'in parlamentoda- ki çalışma odasında basına açık olarak yapıldı. Ecevit, partisinin muhalefette de Filistin ve Arap ülkelerini desteklediğini belirterek, İsrail yönetiminin Kudüs ile ilgili kararını kınadı. Ecevit'in konuşmasını yanıtlayan Abu Firas, Türkiye'nin tutumundan memnun olduklarını belirttikten sonra, İslam Konferansında alınan Kararların uygulanmasını ve Türkiye'nin daha etkin adımlar atmasını istedi, 


Demirel. .. 


o (Baştarafı 3. sayfada) 
ve olayların siyasi sorumluluğunu: üstlendiklerini belirtti. 

Demirei, Anka muhabırinin Mamak'tan kaçanlara bazı albayların yardım ettiği konusundaki yayınımızla ilgili sorusuna cevap verirken de şöyle dedi: 

“İlgili makamlar bu çeşit iddiaları tahkik ve tetkik ederler. 
Lafı söylemek kolaydır da doğru söylemek güçtür. Ve doğru mu eğri mi, söylendiği zaman laf her zaman doğru olmaz ya. İlgili makamlar tahkik ederler. Bur- da devlet var. Devletin kademeleri var. sorumlulukla ilgili yetki tanzimi var. Hiç bir şey kendi başına başıboş değil. Bütün bunlara rağmen birtakım, hiç birimizin istemediği olaylar olabiliyor. Ne yapacağız. Bu olaylar olduğu takdirde paniğe kam pılmayacağız. Teröre kapılmayacağız Terörün bir hedefi de bir ülkede terörle mücadele edenleri paniğe kaptırmaktır. Devlet vekar içinde tedbirleri almaya devam edecektir", 
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ELEŞTİRMENİN ÒT DEFTERİNDEN (7) Bir aşamanın öncüsü: Sermet Çağan 


On yıl önceki yaz ayları, kısa aralıklar: la iki önemli yazarı halkından koparıp aldı. Haziranın 2. günü Orhan Kemal 56 
yıllık yaşamını ftüketti, tedavi:için gittiği Sofya'da, ağustosun 5'indeyse Sermet Çağan'ın yitiriverdik, 41 yaşını tamamla- 


madan, İkisi de bulundukları yere, daha , 


doğrusu ulaştıkları tepeye ayrı yollardan, ayrı deneylerden geçip gelmişlerdi ama 


.kalemleriyle ya da eylemleriyle halka yö- . 


nelik devrimci savaşım platosunda birbirleriyle buluşmuşlar, emperyalizmin hizmetinde olanların yıldırma,'caydırma, sin- 


dirme, çabalarına karşın, inandıkları dava- ` nın kavgasını sürdürmekte kesin ve içten 


tavırlarındari ödün vermeye yanaşmamişlardır. S 

Ne var ki sonunda- Azrail daha güçlü çıktı ve iki ay arayla, ikisini de alıp götürdü, Ama şu da bir gerçek ki, Azrail-bile olsa gücü, hışmı, zaman zaman el ve biçim değiştiren tırpanı devrimci ateşi söndürmeye, insanca bir düzenin kurulması için verilen kavgayı durdurmaya yetmiyor. 

Sermet Çağan, Orhan Kemal gibi, kitaplığımıza çok sayıda yapıt bırakmamıştır, Toplumun nasıl sömürüldüğünü irdeleyen "Ayak Bacak Fabrikası"' basılmış tek 


oyunudur (İzlem Yayınları: 30, 1965); ilk _ 


kez Almanya'da oynahanve birincilik alan "Savaş Oyunu" ise, S.Günay Akarsu'nun çıkarttığı eski "Oyun'"dergileriyle Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro 


Kürsüsünce birkaç sayı:yayımlanmış olan "Tiyatro" dergisinin sayfaları arasında kalmıştır. Tamamlamaya fırsat bulamadığı "At Gözü" adlı yapıtı da, 12 Mart aramaları sırasında götürülmüş, bir daha da ortaya çıkmamıştır. 

"Ayak Bacak Fabrikasi"'ndan başka, İngiliz yazarlarından Charles Dyer'den çevirmiş olduğu "Taşralı" oyunu da basılmıştır, (Kent Yayınları, no: 9, 1965) 

” Buna karşılık Çağan, dekorculuğun- dan, sahneye koyuculuğuna, oyunculuktan topluluk yöneticiliğine dek, insan güdinün kaldırabileceğinin üstünde, halkından kaynaklanan ve halkıyla bütünleşmiş bir tiyatro yaratmak için uğraştı. Bu bakımdan en büyük yapıtının TÖS içinde oluşturduğu tiyatro olduğunu söyleyebiliriz. Yapmak istediği, geniş emekçi yığınlarından birikimini sahne aracılığıyla ortaya çıkarmak ve yönlendirmekti. İyi niyetli, kolayca gelişmeye ve yerleşmeye elverişli bu girişim, ne yazık ki, bir yandan TÖS örgütlerince bile doğru dürüst desteklenmemesi bir yandan da toplulugun gittiği yerlerdeki gerici çevrelerin ayak oyunlarına yöneticilerin de katılması nedeniyle, uzun ömürlü olamadı. 

Oysa -Sermet Çağan, küçük ödünler verseydi, benimsediği ilkelerden görüşlerden biraz özveride bulunsaydı, toplumcu.sanat adamı olmanın onuruna böylesi- ne bağlı kalmasaydı, yani devrimciliğini 


Çağan'ın "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyunu, İstanbul Şehir Tiyatrosu- sanatçıları tarafından da sahnelenmişti. 


Promete, Ateş Tanrısı Volkan'a gitti dedi dostumsan dinle beni : Volkan, Zeus ile Hera'nın oğluydu ya hiç benzemezdi onlara çalışkandı demir döver altın eritir alın teriyle yaşardı 

“zırh, silah, alet, eşya tüm gereksinimleri yapan elleri 

çoşkuyla uzandı Promete'ye 

dedi,"'al ateşi götür ocağımdan 

insanlar çıksın karanlığından" 

Promete tutuşturdu meşaleyi 

ruhunu tutuşturur gibi 
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Elinde meşale indi dünyaya _ 

meşale bir devrim ateşiydi 

devrimdi bu yaşamın değişmesi birdenbire değişen yaşam değiştirecekti her şeyi her şey yetkinleşecekti değişe dönüşe insan da öyle ; 
değişen insan değiştirecek değiştirilenler değiştirecekti insanı bir zincir ki dönecek fırdolayı 

ama her dönüş öncekinin aynı değil döne dönüşe yaşam ve dünya 

sarmal gelişme çağı 

önce madde ve sonra düşünce 

insan, insan için kuracaktı dünyayı- 

6 

İnsan, ateşi gördü hızlandı kanının atışı beyin damarları zorlandı 

küçük aletler yapıldı ilkin 

av silahları balta, mızrak 

ve de pişirdiler av etlerini ocaklarda tas tencere tava 

sıralandı sofraya 

uygarlaştıkça iyisi istendi her şeyin kaderi ellerindeydi ya bakırın ve demirin dev bir ciğer gibi gerildi körükler çekiçler indi örse, indi kalktı 

kılıç , kargı, pulluk 

biçimlenen bu aletlerle 

başladı bolluk, ** 


(DEVAM EDECEK) 


SERMET ÇAĞAN 

satsaydı, fincancı katırlarını ürkütmeden daha çok yaşar, tiyatro yapar, oyunlar yazardi hiç kuşkusuz. Gelgelelim Orhan Kemal gibi onun da aklı böyle şeylere ermedi ve her ikisi de öldüklerinde çocuklarına lekesiz bir addan başka bir şey bırakmadılar. Yayınlanmış tek oyunu olan "'Ayak Bacak Fabrikası"' ise, çağdaş Türk tiyatrosunda tarihsel bir dönüm noktası- nın ilk habercisidir. Çünkü sahnelerimize, aktarmaca olmayan, buna karşılık "'yerel"'i ve "evrensel''i Marksist sentezde toparlayabilen bir ürün getirmiştir bu yapıtiyla Çağan. Konusuyla, kurgusuyla, dekoruyla olaylara eleştirel yaklaşımıyla, yönlendirici işleviyle "Ayak Bacak Fabrikası", Prof, Özdemir Nutku'nun değerlendirdiği gibi hem "'taritrsel maddecilik açısından diyalektiği temel alan" hem de "geleneksel Türk tiyatrosunun açık biçim özelliklerinden" kaynaklanan ilk oyundur. 
"Bu oyunda derebeylik düzeni, dış yardım kisvesi altında emperyalist saldırılar, altyapıda devrim yapamamış bir ulusun iç ve dış sömürüye açık oluşu, dini sömürenlerin sermaye ve dış güçlerle yaptığı, işbirliği..." anlatılır. (Dünya Tiyatrosu Tarihi, cilt II, s. 779) | 

Güner Sümer'in 1965 Şubatında AST'ta sahnelediği yapıt büyük başarı elde etti; uzun süre afişte kaldı. 106 binin üzerinde seyirci topladı ki, bu hem AST için bir rekor, hem de Türkiye tiyatrolarında çok ender görülen yüksek bir sayıdır. 

Tuhaf bir rastlantı,bir yıl sonra Orhan Kemal'in "72. Koğuş"'u da ASJ'ta sahnelenecek ve "Ayak Bacak Fabrikası"'nı aşan bir seyirci patlamasına yol açacaktı. 
Orhan Kemal usta, Sermet Çağan'ı hemen hemen 33 bin seyirci fazlalıkla geride bıraktı. 

“Ayak Bacak Fabrikası"'nın ilk yazıldığından bu yana 15 yıl geçti. Ve bu 15 yıl içinde Türkiye'de büyük, önemli olaylar yaşandı, uzun ve sıkıntık günler, geceler geçirildi; ama "Ayak Bacak Fabrikası" nda Sermet Çağan'ın vurguladığı durumlar ve sorunlar güncelliğini koruyor. 

Daha da koruyacağa benzer. Kişileri de öyle. 


DÜNDEN DEVAM 


. yatro” 


Yeni Yönetim Kurulu dernek def- zı terlerini inceleyerek, Yalçın Davran ın başkan olarak bulunduğu döneme ilişkin bazı eN da yürekli- 

1 


“Gerçekçi sanat bir kavga sanatıdır. 
yanlış yorumlarıyla ve insanlığın gerçek çıkarlarıyla çatışan eğilimlerle savaşır. Doğru görüşleri vianaklı kılar ve üretici eğilimleri destekler." 


Brechti anlamak 


Mert Egemen 


LKEMIZDE 1969 yılından bu yana, 

aydınlar ve sanatçılar arasında yoğun bir Brecht tartışması sürmekte. O yıldan bu yana Brecht'in yirmiyi aşan oyunu, üç şiir kitabı romanları, kuramsal kitapları ve yüze yakın yazısı çevrildi ve yayınlandı. 
Brecht için yayımlanan bunca kitap ve yazıya karşın; ülkemizde Brecht yönteminin yaygın bir reçeteler ve usuller yığını haline gelmesi, epik biçimin Berliner Ensemble'ın (Brecht'in Doğu Almanya'da kurduğu tiyatro) kötü bir taklidi biçimitde anlaşılıp uygulanması, kötü tercümeler ve yönetimler nedeniyle oyunların eğlence yanının kaybolması Brecht'i bir şablon haline dönüştürmüştür. Brecht'in "Diyalektik Tiyöntemini yeniden ele alıp değerlendirmek, onu bugün ülkemizde görülmek istenen usuller ve reçeteler yığını halinden çıkarıp devrimci tiyatrocuların elinde güçlü bir silah haline getirmek gerektiğine inanıyorum. 


Ankara'da kış aylarında yapılan "Brecht Haftası'nda bir Batı Alman sanatçı, Brecht in kapitalizmin en çürümüş döneminde, son aşamasında olan bir Almanya'da ürün verdiğini, onun oyunlarının bu şartları yaşayan bir ülkede etkili olacağını söyledi. Gerçekten Brecht'in oyunlarını seçerken ülkemiz gibi yarrrfeodal bir toplumda etkin olacakları ayrıştırmak gerekli. Bir de Brecht'i dönemleri içinde: ele alıp nihilist hatta anarşist olduğu gençlik dönemi ürünlerini ayrıştırarak incelemeli ya da sahnelemeli. 
Brecht'in gençlik dönemi ürünlerindeki karamsar, nihilist çizgi ''Gece Çalan Davullar”, "Kentlerin Çalılıklarında", ''Adam Adamdır" adlı oyunlarında açıklık kazarir- Brecht'in bu-dönemindeki görüşlerini ve oyunun aktarmak istediklerini doğru değerlendirmeden yapılan bir sahneleme hem seyirciyi hem de sahneleyen tiyatroyu önemli bir yanlışa sürükleyecektir. Nitekim 1970'de Ankara'da Vasıf Öngören'in sahnelediği "Adam Adamdır" bu yanılgının ürünüdür ve seyircimize karamsar, eğlence yanı olmayan, sıkıcı bir Brecht tanıtmış-* tır. Yine aynı yönetmenin son yıllarda sahnelediği "Sezuan'ın İyi İnsanı” ile Rutkay Aziz'in yönettiği "Tak-Tik'" (Yuvarlak Ka- 


- Devlet Opera ve Balesinde olup bitenler (2) Davran'ın demekteki yolsuzlukları ortaya dökülüyor 


250 bin liralık ki bulunduğu ihbarını yaptı. Oysa ki Devlet 


lüğüne ve Cumhuriyet Savcılığına ya- ile başvurarak Ada'nın üzerinde 


a pera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ayniyat 


likle, bir bildiriyle çalışanlara duyurdu. Otuz bin lira tutarında karşılığı bulunmayan çekler, yemekhane ve tüketim kooperatiflerindeki hırsızlıklar, makbuzsuz olarak alınan ve defterlere işlenmeyen paralar Yalçın Davran'ın başkan olduğu yönetimin uygulamalarının bir kanıtıdır. Üyelere duyurulan bu konular kurumda büyük tepkilere yol açarken Genel maupi ve ekibi susmakla yetiniyoruw. 

Genel Müdür Davran'ın tüm bu yolsuzluklarına bir de Bakanlar Kurulu kararını uygulamamayı ekliyebiliriz. 28. Şubat 1980 tarih ve 8/502 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Devlet Opera ve Balesi sanatçı, uygulatıcı ve uzman memurlara fazla mesai ödenmesine olanak sağlamıştır. Ancak bu ödeme Yalçın Davran tarafından yaılmadığı gibi,1 Marttan itibaren faz a mesai yapan sözleşmeli personelin bu çalışmaları da. yazılı bir emirle durdurulmuştur. Kurumda büyük bir huzursuzluğa yol açan bu olayla Genel Müdür Davran'ın uygulamaları Bakanlar Kurulunun kararlarını hiçe sayma aşamasına varmıştır. 

GENEL MÜDÜR Mü? HAFİYE Mİ? 

Genel Müdür Davran kendi yoldaşlarına yasadışı ödemeler yapıp keyfi atamalarla haklar sağlarken.düşüncelerine uymayan ve yasadışı uygulamalara keyfi tavırlara karşı çıkan kişilere olmadık baskılar yapmaktadır. Kişilerin göreve geliş ve gidişleri kurduğu bir komisyonla saat saat izlenmektedir. Kullandığı muhbirler aracılığı ile kurumda ne olup bittiğini öğrenmeye .çalışması acizlik örneğidir. 

urumun Genel Müdür Başyardımcısı olan Adnan Mutlu daha önce üç aylık bir süre ile Genel Müdürlük görevini vekaleten yürütmüştü. Adnan Mutlu, Gürer Aykal döneminde de başyardımcılık görevinde bulunarak idari ve mali sorumluluk taşımıştı. Yalçın Davran görevi devralıp kol. 
tuğuna oturduktan sonra başyardımcısına hiç bir görev ve yetki vermemiştir. Öyle bir genel müdür düşünün ki, 4ay süre içinde hiç bir görev verme, sonra onu görev yapmamakla suçla ve hakkında bakanlık müfettişlerine soruşturma acur Soruşturma- nın selameti açısından bu konulara şimdi burada girmeyeceğiz. 

YALAN IHBARLAR... 

Bir de orkestra şefi Selman Ada ile ilgili bir olay var. Selman Ada ve eşi rt dışına çıkacaklarken Yalçın Davran bu çıkışı engellemek için R Mayısta? Emniyet 2. Şube Müdür- 


Şube Müdürünün imzasıyla 29 Mayıs ta Genel Müdürlüğe yazılan bir yazı da, Selman Ada'nın üzerinde 3 bin liralık bir fotokopi olduğu ve bunu Ankara'dan ayrılmadan önce kuruma iletilmek üzere piyanist Tuna Ötenel' e verdiği belirtilmiştir. İşte Yalçın Davran'ın keyfiliğine, kurumdaki çalışma biçimine güzel bir örneği i olay oluşturmaktadır. 

ARKADA ŞLARINI KOLLAMA 

Opera garajı bu 5 aylık dönemde Yalçın Davran'ın yandaşlarının araçlarını yıkama ve bakım yeri haline getirilmiştir. 

Bu arada yasaya aykırı olarak koltukta oturan Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin Ünder, Halkla ilişkiler, Protokol Müdürlüğü ve diğer bazı idari bölümlerce ve 657 sayılı yasaya bağlı kişilerce yürütülmesi gereken görevleri sözleşmeli personel olmasına rağmen kendisine çevre ve çıkar sağlayabilmek amaçıyla usulsüz olarak yürütmektedir.. 

Kendisine yakın kişilere çıkar sağlama konusunda son derece hüner sahibi olan Davran,1309 sayılı yasanın 
16. maddesini de kendi keyfine göre işletmektedir. Bu maddeye göre Devlet Opera ve Balesi sanatçıları bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla yurt dışına gönderilirler. Gönderilen kişiye binlerce lira tutarında Türk parası döviz olarak ödenir.Yurt dışına yerleşecekleri ve çocuklarının eğitimini orada (o tamamlayacakları hemen hemen tüm kurumca ve Yalçın Davran'ca da bilinen soprano Müfide Özgüç ve eşi koro sanatçısı Akgün Öz- üç, Yalçın Davran'ın teknik kurul- 
dan ai bir kararla Almanya'ya 6 
ay süreyle bilgi-görgü için gönderilmiştir. 6 ay sonra kuruma istifalarını gönderecekleri söylenen bu iki kişi, iş bulmalarına dek geçecek sürede Devlet tarafından besleneceklerdir. 
YASADAN DAHA HIZLI MÜDÜR 

Yalçın Davran'ın yasadışı uygulamalarını son olarak Milli Kültür Ba kanlığı yasa taslağı ile bağlamak istiyoruz.Hazırlanan bu yasa tasarısına öre, Devlet Opera ve Balesi ile 

evlet Tiyatrolarının repertuvarları Kültür Bakanının onayına sunulduktan sonra gerçekleşebilecektir. Hazırlık çalışmaları süren bu tasarının hükümleri daha yasalaşmadan Külir Bakanı Tevfik Koraltan ile Genel Müdür Yalçın Davran tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Devlet- Opera ve Balesi Genel Müdürü Davran, 1980-1981 mevsimi içinde sergilenecek eserleri hazırladıktan sonra yü-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Gerçekçiliğin 


(BRECHT) 
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Brecht, 1940'da Almanya'da tiyatrocu, eşi Helana Weigel ile. 


falılarla Sivri Kafalılar) de böylesi yanlışları tekrarlamış ve Berliner Ensemble'de sahnelenen oyunların kötü kopyeleri olarak seyircinin niteliğini ve yapısını, ülke koşullarını hesaplamadan sergilenmiştir. Bu nedenlerle anlaşılmaz, içinden çıkılmaz bit çorba haline gelen oyunlar seyirci bulamamış, oyunları yönetenler de bunu seyircinin kültür eksikliğine bağlamışlardır. 

“Adam Adamdır" adlı oyunda oyunun kahramanı Galy Gay ülkesini işgal eden askerlerin baskısı ve çeşitli etkilerle bir işbirlikçiye dönüşür. Brecht bu oyunuyla seyircinin işgalciliğe ve özgürlüğünü kısıtlayacak her türlü baskıya karşı direnecek bir düşünceye yönelmesini amaçlamaktadır. Seyirci kafasından "Böyle bir durumda ben hiç bir zaman bir Galy Gay ollmayacağım'"' demelidir. Oysa Vasıf Öngören'in sahnelemesiyle işgalcilerin baskısıyla. sıradan her insanın bir işbirlikçiye dönüşebileceği, bunun kaçınılınaz olduğu ve buna karşı çıkmanın pek yarar getirmeyeceği gibi tam zıttı bir düşünce ortaya çıkmıaktadır. Ve oyun tersine dönüşmüş, zara vermeye başlamıştır. 
Artık "Adam Adamdır" özgürlüğün savunulduğu bir oyun değil, özgürlüğe karşı bir oyun olmuştur. 

“ “Tak-Tik" (Yuvarlak Kafalılarla Sivri Kafalılar) adlı oyunda ise Brecht, Almanlarla Yahudileri yuvarlak ve sivri kafalılar- da simgeleştirmiş, böyle bir ayrımın yapılmasının hiç bir şeyi değiştirmeyeceğini, Yahudilerin zenginleriyle Hitler'in rahatça birleşebileceğini, burada çelişmenin zenginlerle yoksullar arasında olduğunu, Yahudi ya da Alman diye ayırmanın yalnızca burjuvazinin işine yaradığını aktarmak istemiştir. Ya da Brecht oyunu yazarken bunu amaçladığını söylemektedir. Ankara'da Rutkay Aziz'in sahnelemesinde ise seyirciye geçen, karmakarışık bir biçimin içindeki laf kalabalığıydı. En entellektüel seyirciler bile oyundan böyle bir anlam çıka- 
.ramamışlardı. Ülkemizde bir Yahudi-Alman sorunu yoktur ve yönetmen bu oyunu Türkiye'de sahnelediğine göre ya Alevi-Sünni ayrımına ya da ülkemizdeki milli meseleye,getirmek zorundaydı. Böyle bir zorun-Tuluk yorumcuyu anlaşılmaz olmaktan kurtarabilirdi. Oysa yönetmen aksini yapmış 


Mehmet Yeşil, 


r 


Hüsamettin Ünder rürlükte bulunan 1309 sayılı yasayı her zamanki alışkanlığı ile çiğneyerek sergilenecek yapıtlar için Bakana başvurdu ve yazılı onay aldı. Bu uygulama ile halka.kültür ve sanat hizmeti sunan kurumlarımızın sanatsal özgürlüklerinin yok edilmek istendiği ortadadır. 

Eski Kültür Bakanı ve CHP İzmir 

Milletvekili Ahmet Taner Kışlalı'nın belirttiği gibi bakan yürürlükte bulunan yasanın kendisine tanımadığı yetkiyi kullanamayacağı gibi, kurumun başında bulunan genel müdür de kendisine ait olan bu yetkiyi bakanla paylaşamaz ya da bakanın onayına sunamaz. Bunu yapanlar günü geldiğinde hesap vermek durumunda kalırlar. 
” “Evet, inanıyoruz ki yığınla yasadışı uygulamanın sahibi Yalçın Davran günü geldiğinde idari makamlara hesap vermek zorunda kalacaktır. 


ve Brecht'in yorumunu Berliner &nsemble kopyacılığı ile aktararak anlaşılmaz bir çorba ortaya çıkarmıştır. 

Brechtın oyunlarının şablonlaştırılmasına ve yanlış kavranılır ya da kavranmaz hale getirilmesine daha birçok örnek verebiliriz. ("'Sezuan'ın İyi İnsanı" ya da "Galile",''Cesaret Ana" gibi). Bu tür gösteriler Fransız sanatçı Bernard Dort'un deyimiyle “Brecht'e bir tarikat gibi bakmakta ve ona ihanet etmektedir. Bunlar bu oyunlarının bütün dış gerçeklerle (Nerede oynandıkları gerçeği) ilişkilerini koparmakta ve böylece onları bütün "sosyal etkililik" olanaklarından yoksun kılmaktadır." 

Bugün Brecht tartışmalarında varılacak nokta, Brecht'i değişmez bir kalıp olarak ele almadan, yaratlanılacak bir kaynak olarak görüp, kendi ulusal tiyatro biçimlerimizle kaynaştırıp çağdaş bir senteze varmaktır. Aksi halde seyircilerimizi Brecht oyunlarından soğutma tehlikesiyle karşı karşıyayız. 


Brecht'in üç dönemi 


RECHT'in yapıtlarını Özdemir Nut- 

'ku'nun belirlediği şu üç aşama içinde ele almanın doğru olacağını düşünüyorum: "İlk basamakta nihilist bir genç yazar, ikincide kendini disipline sokmak için maddeci dünya görüşünü kabul etmiş deneyci bir sanatçı, üçüncüde etkin bir kuramcı, uygulayıcı ve yazar.” 

Burada etkin kuramcı Brecht ile kendi deyişiyle ''deneyler yapan'' yönetmen Brecht'i ayırmak gerektiğini düşünüyorum. 
Kuramcı Brecht eksik ya da hatalarıyla “Diyalektik Tiyatro" kuramını oluşturmuş ve devrimci tiyatrocuların eline etkili bir silah vermiştir. Yönetmen Brecht ise bu kuramı henüz denemeye başlamış ve kendisi- nin de "bitti" dediği bir yere varamamıştır. Çünkü yönetmen Brecht'in deyimiyle "Tiyatro bir deney çağındadır ve bu deney çağına yeni girmiştir." Brecht'in aşılmaz, erişilmez olduğunu söylüyorlar ve "epik tiyatro çağdaş ve devrimci tek sistemdir"' diyorlar. (Vasıf Öngören, Militan, s 6) Brecht'i aşılmaz, erişilmez olarak gören ve tek sistem olduğunu yıllardır sürekli tekrar edenlere baktığımızda bunların ilerici, devrimci sanatçıların içine sızmış Rus yanir ları olduğunu hayretle görüyoruz. R 


Brecht Rusya'da neden oynanmıyor? 


AYRETLE görüyoruz, çünkü Brecht' 

in oyunlarının hiç biri Rusya'da oynanmıyor, kuramsal kitaplarının hiç biri basılmamış. Rus yanhlarmın ülkemizde aşılmaz, erişilmez, "tek devrimci yöntem" dedikleri Brecht'in "diyalektik tiyatrosu" Rusya'da formalist (''Sanat sanat içindir" anlayışından kaynaklanan biçimcilik) ilan edilmiş ve oyunları oynanmıyor, kitapları basılmıyor. Vasıf Öngören, Rutkay Aziz, Ali Taygun gibi şabloncuların idealist ve karşı—devrimci ilan ettikleri Stanislavsky yöntemi ise Rusya'da resmi çizgi ve tek yöntem olarak uygulanmakta. 

Tiyatro oyunlarının tümünü baskıyla, dramatik yöntemle yazdıran ve oynatan Rusya ile dramatik tiyatroyu tümüyle kar şrdevrimci ilan eden bizdeki Rusya yanlılarının bu büyük çelişmesinin kaynağı ne ola ki? 

İnsana sorarlar: "Brecht yöntemi tek devrimci oyöntemse, dramatik tiyatro idealist ve karşı-devrimciyse, oyunlarını dramatik yöntemle yazan Çehovlar, Gorkiler ne oluyor?" 

İnsana sorarlar: "Brecht yöntemi sizin deyiminizle bir hakikati mutlaksa ve dramatik yöntem idealizmi, karşı devrimciliği temsil ediyorsa, dilinizden düşürmediğiniz Rusya'nın resmi sanat çizgisine ne diyor sunuz?" 

Kanımca Brecht'i olduğu gibi reddeden anlayışla, Brecht'i tek ve aşılmaz gören anlayış özde bir noktada birleşiyorlar, Dogmatizm yoluyla Brecht'i yoketme hoktasın- da. 


Brecht nasıl öldürülür? 


RECHT'in proletaryanınaültürünü etkilemesine engel olacak ve onu yok edecek tek şey, onu dogmatik olarak ele almak ve kavratmaktır. 
a)Rusva'da olduğu gibi, Stanislavsky yöntemi şovenizmden dolayı kalıplaştırılır, 


çağdaş ve yeni yöntemlerin denenmesine izin verilmezse, Brecht öldürülür. 
b) Doğu Almanya'da olduğu gibi, 


Brecht mizansen, oyun ve tiplemelerle aynen korunup müzeleştirilirse Brecht öldürülür, 

£) Brecht 'tek çağdaş ve devrimci yöntemdir'' diyerek şablonlarla sunulur ve" aşılmaz" yapılırsa Brecht öldürülür. 

Brecht; Piscator, Shakespeare, Meyerhold, Çehov, Gorki ve diğerleri gibi tüm insanlığın binlerce yılda ürettiği kültürün bir parçası olarak görülüp hayatın diyelektiği içinde aşılacağı kabul edilerek, kendi deyimiyle "'yalnızca gerçeği yansıtmaya çalış ” bir sanatçı olarak ele alınır ve devrimci tiyatrocuların elinde etkili.bir silaha dönüşürse yaşayacaktır. 

Gelecek yazıda ''Brecht'te haklı savaşhaksız savaş" ve Brecht'in ''Yabancılaştırma Kuramı"'nı anlatmaya Çalısacağız 


1 Temmuz Salı günü ülkücülerin "cihad çağrısı" yapan bir bildiri dağıtmaları, beklenmekte olan yeni fırtınanın kopmasının artık an meselesi olduğunu gösteriyordu. 

Nitekim, akşam saat 19.00'a 


© doğru faşistler, Sigorta Mahal 


lesindeki üslerinden Terlemezlere doğru harekete geçtiler, Olayı yakından gören ve yaşayan bir tanık anlatıyor: 
“Benim ev Sigortanın karşıkuşbakışından seyrettim. Saat 18.00-18.30 sıralarında tepenin üstünden eli silahlı adamlar geçmeye başladı. Kuruköprü tarafından yürümüşlermiş. Hemen dışarı sıçradım. Baktım ki Sigortanın oralarda duvar diplerinde bir | kaynaşmalar oluyor. Çogukları içeri kovdum. Kendim pencerenin önünde balkonun içinde dikeldim. Saat 19.00 falan gibiydi, silah patırtıları başladı. Sigorta tarafından silah atarak geliyorlardı ve Alevi zümrenin evlerini taşlıyorlardı."' 


Polisin tutumu 


0 baktım panzer geli- 
u yor. Oh dedim, panzer geldi kurtaracak. Panzer geldi bir ev ötemizde durdu. Panzer seyrediyor. Adamlar evleri taşlıyorlar, yakarak yıkarak geliyorlar, karı kız feryadı basıyor. Panzer seyrediyor. 

Adamlar niyahet benim evin önüne de geldiler, Benim evi başladılar taşlamaya, kırmaya. 
Başladım bağırmaya. "Yahu iyi komşusun, senin gibi bulamak diyordunuz». Bugün ne oldu? 
Ben aynı insanım size zararım ne” dedim. 'Seen, sen çık' dediler. 'Zararı ne yapacağız? Kızılbaş olman yetiyor' dediler, 
, Anladım ki papuç pahalı. 
Panzere bağırdım. 'Gelin gardaşım, beni kurtarın, Çoluk çoçuk evdeyik. Kurtarın bizi. 'Polis baktı, panzerin merdivenin- den aşağıya indi. Tekrar geri bindi gitti. 

Kadınlara siz evde durun, 


ben çıkayım, çocuklara birşey olmasın dedim. Kapıyı açtım. 'Gelin gardaşım beni 


alın' dedim. 27-28 yaşında oğlum var. Onu da peşimden aldılar, İkimizi döve döve götürmeye başladılar. Onlar bizi götürürken, Hasan Öztürk' 
ün evinin oraya da askerler gelmişmiş. Karım oraya bağırınca, askerler geliyor. 'Ne var bacım, yaralı ölü mü var' diye soruyorlar. 'Kocamla oğlumu götürdüler. Aha şu tepeyi aştılar, Yetişin öldürecekler' diyor. 

Bizi götürenler, bir arabaya baba oğul bağladılar. O diyor 'öldürelim', öbürü diyor 'Yahu söylettirelim, nerede barikatları var, neleri var, neleri yok öğrenelim de öyle." 

Aralarında (o tanıdıklarımdan Çallıcalı Kuyucu ömer var, Kuruköprü tarafında oturan Sarı Dursun var, Yörüklerden Ömer, Bekir var. Soyadlarını bilmiyorum. Ama şimdi getirseler hepsini tanırım." 


SSK Hastanesi 


zamana kadar askerler 

«O geldi. Adamlar kaçtılar, bazıları ellerinde tüfekle yakalandı. Bizi çözdüler. Hastaneye götürdüler." 

— Devlet hastanesine mi? 

— Yok. Devlet hastanesinden sigortalısın diye sigorta hastanesine gönderdiler. Orası zaten anarşist yatağıymış. Bir de hain hain bakmaya başlayınca iki gün ekmek aş yemedim. Bizi zehirleyecekler diye korktum. İğne de vurdurmadım. 

— Kim bakıyordu size? 

— Bakan makan yok. Ne başhemşire var, ne doktor var. Müstahdemler var, herşeyi onlar 


LKELERİN İŞÇİLERİ VE LEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


«Bu has 


© Yahu iyi komşusun, senin gibi bulamak diyordunuz, bugün ne oldu? Ben aynı insanım. size zararım ne?» dedim. 
«Sen cık» dediler. «Zararı ne yapacağız, Kızılbaş olman yeter» dediler 


herkese 


Şoförler Cemiyeti Başkanı Hasan Öztürk'ü ihbar ederek gözaltina alınmasını sağladılar. Gözaltına rabasını ve TIR kamyonunu yaktılar, 


Her şey ortalıkta tehlikeli bir sessizlik olduğunu gösteriyordu. 
Ama yetkililer perşembe akşamı sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını ilan ettiler 


tane anarşist yatağıymışı 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kız feryadı basıyor. Panzer seyrediyor.» 


yapıyor. 

— İşkence yapıldığı söyleniyor, böyle birşey duydun nw? 

— Şöyle. Ben üçüncü kattıaydım. Orada tanıdığım ama ismini veremeyeceğim bir hemşire geldi. "Kardeşim siz buraya niye geldiniz? Sizi tanryorlar.Buradan kaçın, çabuk kaçın. Sizi aşağıya indirirler"' dedi. Onun korkusuna ben aş yemedim. Su bile içme dim. 


— Sizi baba oğul bağlamı ş olanlar neler söylüyorlardı? 

— Öldürdüğünüz adamlarırt gözünü oydunuz, damga vurdunuz. Sana daha kötüsünü yapa-- cağız, hele dur dediler. Seni kolay öldürmeyeceğiz, parça parça doğrayacağız dediler, daha türlü türlü işkence söylediler. 


Hasan öztürk olayı 


LAYI anlatan yaşlı adamın karısının Hasan Öztürk'ün evinin önünde gördüğü askerler, CHP Yönetim Kurulu ve İl Genel Meclisi üyesi, Şoförler Cemiyeti Başkanı Hasan Öztürk'ü götürmeye gelmişlerdi. 
Öztürk hakkında asılsız bir ihbar yapılmış, bu yüzden gözaltına alınmıştı. Beş gün nezarette kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. 
Ama kendisini ihbar eden faşistler, o gözaltına alındıktan sonra ki gece sabaha karşı evini, arabasını ve TIR kamyonunu yakmışlardı. Daha önceki yayınımızda Cezaevi kaçağı Adnan Baran'ın duyuracak şekilde Hasan Öztürk'ü "mezarının başına sağ götüreceğim" diye tehdit ettiğini belirtmiştik. 

Salı günü Ulukavak'ta cereyan eden olaylardan biri de, Cezaevi Başgardiyanı Ali Karaoğlu'nun kömür deposunun yanındaki evinin taranması ve bombalanmasıydı. Karaoğlu, o gün sabah Emniyete evinin korunması için başvurmuştu, çünkü daha önce de saldırıya uğramıştı. 26 Haziran'da Çolak Zeki; yanında Yakup Arpa köyünden Kürt Hasan ve silahlı bir kişi daha olarak Başgardiyanın evine gelmiş ve 
10 bin lira haraç istemişti. Vermezsen seni yakarız demişlerdi. 
Aynı gün evi taranmış, savcılık evin duvarlarında 37 kurşur” tespit etmişti. 

şte Karaoğlu bu olayı bildirerek Emniyet evinin korunmasını istemişti. Ancak bu isteği Emniyet tarafından reddedilmişti. 
Akşama: da aynı kişiler tarafından evi bombalandı ve yakıldı 

1 Femmuz gecesi geç saatlere 
kadar süren saldırılar ve çatışmalar sonucunda üç kişi öldü. Ölenierden Abdullah Sucu, emekli 
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3— İKİZLER BENZİNLİĞİ 
4— HÜRRİYET İLKOKULU 

5— TİCARET VE SANAT'OKULU 
6- SSK. HASTANESİ 

7— ALAATTİN CAMİİ 

8— KALE 

9— İMAM HATİP 


Ertem Türker, bunca olayı yaşamış bir insanın tecriibesiyle bu durumu ''tehlikeli bir sessizlik" şeklinde niteliyordu. 

Şehirde olaylar azalırken, şehir dışından haberler alınıyordu. 

Çarşamba sabahı saat 7-8 sıralarında Ortaköy İlçesi Kızılhamza köyüne giden otobüs yolda çevrilerek, faşistler tarafından yolculardan zorla para toplanı- 


rek öldürüyorlardı. 

Ölen diğer iki kişinin adları Adil Şakar ve Mustafa Özdemir" di, 

Daha sonraları ortaya çıkarılan bir olay da bazı devlet dairelerindeki MHP'lilerin o gün izin, almış olduklarıydı, Toplu izin alan bu MHP'lilerden Milli Eğitim Müdürü'nün makam şöförü Rıfat Esen, cuma günkü olaylarda Aziz 


MHP'liler Alevileri yoğun olarak bulundukları Milönü, Bahçelievler, Şenyurt, Karşıyaka bölgesine hapsetmek istiyorlardı. Bu yüzden Alevileri azınlıkta oldukları yerlerden kaçırarak hakimiyet sağlamaya giriştiler. Üslenmiş oldukları Ulukavak'tan Üçevler ve Sarmık'a,, Üçdutlar'danTaşhan ve Pazara, Karakc-Çili'den Bayındır Sokak, lise arkası ve stadyum çevresine, Sosyalevlerden Terlemezevler,, Endüstri Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesine saldırıyorlardı. Kun- 


imleri ten Kidi 3 dü 

memur ve MSP eğilimli olarak (o Özkaya'yı öldürenlerin arasında yor. u. 3 \ tanınırdı. Bir iddiaya göre Terle- görüldü. , Yine aynı sabah Çorum-Ce- ` Gecemiz ) milbey yolunu \ 


kesmiş olan . 
MHP'liler, Yoğunpelit köyüne gitmekte olan minibüsü durdur dular. Yolcuları rehin aldılar ve 
minibüsü yaktılar. Bu arada 21 
yolcudan biri, saldırganların arasına karışarak kaçmayı başardı. 
-lemen olay yerine asker gönderdi. Geride kalan 20 yolcu böylece ölümden kurtulmuş oldular. Aralarından dördü dövülmüş ve İş&ence edilmiş vaziyetteydi. 


3 Temmuz Perşembe 


İÂFTLİK Pınarından İskilip'e gitmekte olan otobüsün yolu Yıldız Kiremit Ocağı yakınında çevrildi. Otobüsü durduran MHP'liler, kiremit fabrikasındaki işlerine gitmekte olan Dursun Erkoç ve Selman Eser'i arabadan indirdiler. Faşistler bu iki işçiye orada işkence yaptılar ve koma halinde bırakarak kaçtılar. İskilip yolunda bırakılan iki isçi bulunduklarında ölmüşlerdi. İkisine de işkence yapılmış ve Selman Eser'in boynu yarıya kadar kesilmişti. 

Aynı gün başka bir semtte de Seydi Özdemir adlı yurttaş öldürülmüş olarak bulunuyordu. 

O gün aşağı sanayide çalışmakta olan bir esnaf, çoktan beri acaip hareketlerini gözlemekte olduğu dört kişinin kurban kesmekte olduklarını gördü. Bunlar Tornacı Muzaffer Erdine, MAN tamircisi Necmi 
Turan, bir oto elektrikçisi ve bir 


mez'in faşistlerin kontrolundaki bölgesinde, evinden zorla nöbete çıkarılmış ve burada bir serseri kurşunla alnından vurularak ölmüştü, MSP'liler ise bu iddiayı kabul etmiyorlar, barikatların arkasından ateş eden solcular bile- 


«Tehlikefi sezsizlik» 


pe sabah sokağa 

çıkma yasağı ilan edildi. 
İki gün boyunca şehirde fazla bir olay olmadı. Ama Başsavcı 


Gecemiz 
Ali Poyrazoğlu'nun 

Ali Poyrazoğlu, Korhan Abay, 
Oya Başar, Özcan Özgür ve arkadaşlarının hazırladığı bu gecenin eğlence programında aşk ve evlilik üzerine yazılan parodilere yer veriliyor 

Pek yeni olmayan esprilerle dolu olan âşk hikayelerinin birincisinde babasının evlenmesi içinilkokulu bitirmeyi şart koştuğu geri zekalı oğlanın büyük sevgisi yüzünden azimle çalışarak 70 yaşında murada erişi anlatılıyor 

İkinci parodide sürekli horlanan kılıbık koca milli piyangonun vurması ile eşi ve kayınvalidesi arasında paylaşılamaz duruma gelir. 

Üçüncü parodide ise Çin'den gelen çok ünlü bir aile planlaması uzmanı ilginç yöntemlerini anlatmaktadır. Ama bu yöntemler talihsizlik sonucu kendisine 16 çocuk kazandırmıştır. 


e başka tornacıydı. Tanık, bu kişisabahları öl, lerin çoktan beri "baraja balık toplamak" tutmaya. gidiyoruz" diyerek sidiyordu. Bir lh talimi yapmaya gittiklerini 


biliyordu. Bir gün durumu anlayabilmek için "ben de sizinle geleyim, rakılar da benden olsun" demişti. Ötekiler bu teklifi "sen bu işten anlamazsın" diyerek reddettiler, 

Gerçekten herşey ortalıkta 


yol kenarına, bir tarlaya, bir tepeyeatılmış olarak bulunan ölülere işken- 


ii "tehlikeli bir sessizlik" olduğunu yunları kesil- gösteriyordu. Ama yetkililer 

-miş olduğu ° akşam sokağa çıkma yasağının 

örülüyord. kaldırıldığını ilan ediyorlardı. için g Gi Ve o gece yarışı İkizler Ben- $ 


zinliğinin önünde bazı silahlı kişiler toplanmaya başlıyordu. 


Yarın: Büyük katliam 


NE. a 


alındığı gece sabaha karşı evini, a- 


O 


ORU katilan 


© Adamlar evleri taşlıyor, yakarak yıkarak geliyor, karı 


duzhan bölgesinde de Devane ve Hürriyet İlkokulu çevresinde üsleniyorlardı. 


HABER 
YORUM. ` 
MAGAZIN 


Kanser yapan 


Sürekli filmin bugün yayınlanacak olan 5. bölümünde D—N-—N-N imal eden fabrikanın bir bölümünde çalışan işçiler hastalanıp akciğer kanserinden ölürler. Bazı işçiler bu durumu farkeder. 
doktoru fabrikanın kapatılmaması 


makla bir ilgisi olmadığını iddia eder. İşçiler kanser uzmanı Duffy" ye başvururlar. 


LLL 
HAZIRLAYANLAR: 
DOĞAN YURDAKU 
NUSRET SENEM 


Tespit edilebilen kişiler 


Terlemezevler Mahallesine saldıranlar ÜZEYİR ÖZCAN: 


Ülkü Yolu Derneği İkinci Başkanı, Ticaret Lisesi Mezunu Sigorta Mahallesi bölge sorumlusu, Bu bölgedeki cinayetleri yöneten adam. 


ADNAN BARAN: 


(Dünkü yazımızda tanıtılmıştı), 


KEL AZMI: 


( 4 Temmuz katliamında da yer aldı, Veli Solmaz ve Ahmet Doğan'ın öldürülmesine karıştı), 


ZEKİ ÇAPKIN: 


(Lakabı Çolak, Kuruçay köyünden, Ulukavak semtinde Bölge Komite Başkanı. Bütün olaylarda örgütleyicilerden, Olaylar sırasında 19 AP 340 plakalı araba ile dolaşarak katliama nezaret etti.) 


HASAN SARITAŞ: 


(Bakkal, cezaevi kaçağı Adnan Baran'ı evinde barındırdı; evinin altında silah deposu bulunduğu söylendi, Katliam sırasında evinden dışarı ateş açıldı. Mehmet Baş, Selahattin Atlas ve Cemal Çoşkuner'in evinin yakılması eylemlerine katıldı. Tutuklu) SARI DURSUN (Çallıca köyünden, betoncu), FEVZİ ÖMER (Çallıca köyünden, lakabı kuyucu) YöRÜKLERDEN ÖMER, MEHMET YILDIRIM (Elektrikçi ve soğuk demirci, 4 Temmuzda Ezil yolu ve İkizler Benzinliği olaylarına da karıştı), EKREM KANTAR (Kııçören köyünden. Tutuklu), OSMAN GÖLBAY (Daha sonraki Katliamda Veli Solmaz-Ahmet Doğan cinayetine de katıldı, İskilip Caddesindeki saldırıda da yer aldı,) ŞÜKRÜ ÖZBEZGİN (Katliamda silah dağıttı, Veli Solmaz-Ahmet Doğan cinayetine katıldı-Tutuklu), 

OSMAN ÇÜRÜK (Başgardiyanın evinin yakılmasına katıldı), 

BEKİR SARI (Briketçi, başgardiyanın evini yakanlardany HÜSEYİN TAŞ (Tuhafiyeci, başgardiyanm evini bombalayanlardan), BAKKAL AHMET (Aynı suçlara katılma), ŞOFÖR HASAN (Karahacip köyünden, saldırganlara silah taşıdı), CENGİZ KAYA (3 ve 4 Temmuz günleri ev kundaklama eylemlerine katıldı), RECEP BARUT 

(Aynı eylemlere katıldı) RADYATÖRCÜ HASAN (Aynı suçlara katildi), MEHMET SARAÇ, NECATİ ÇA-KIRTEKİN (Manifaturacı, saldırganlara silah ve mermi sağladı), HACI BİYAT (Ortaköy ilçesi Karahacik köyünden, otelci, silah ve mermi sağladı), İSMAİL ÇABUK, YILDIRIM ÇABUK (Tütuklu), HALİT ÇABUK (Özel İdarede memur, aynı suçlara katıldı.) KURT HASAN (Yakuparpa köyünden, başgardiyan Ali Karaoğlu'nun | evini bombalayanlardan), KEMAL (Hastanede aşçı, Ali Karaoğlu'nun evini bombalayanlardan), 

YOĞUNPELİT MİNİBUSÜUNDEKİ 21 
YOLCUYU REHİN ALANLAR 
AHMET GULBAZ (Çalca köyünden), HAKKI GULBAZ alçalı), s 

GMER GÜLBAZ (Çalcalı), ALAATTİN ve SELAHAT-TİN (Kiremit Ocaklarında ateşçi Nurettin'in oğulları), MUSTAFA YILDIZ (Ovasaray ilçesinden), MUHARREM YILDIZ (Ovasaraylı), AHMET KARAMAN (Şekerbeyli), 

YUSUF KARAMAN (Şekerbeyli), MEHMET KARA-MAN (Şekerbeyli—tutuklu), BAYRAM KARAMAN (Şekerbeyli HALİL KUÇÜKER, NUTKU BOZKUT (Kale Mahallesinden) TAKSİCİ BASRİ (Yörük Durdu'nun oğlu), RAHMİ BALTA, ÖMER BUĞDUZLU, HUSEYİN BOZ-KURT (Çalcalı), Ovasaraylı Hoca'nın MAHMUT, 


Televizyonda 


OLIMPIYAT 
OYUNLARI 


Olimpiyat oyunlarının genel bir özeti yapılacak. 


HABERLER 


OLIMPIYAT 
OYUNLARI 


Olimpiyat oyunlarının genel bir özeti yapıldıktan sonra, atletizm karşılaşmaları naklen yayınlanacak. 


İFTARA 
H DOĞRU 


Ankara iftar vaktine göre ezan ve iftar duası okunacak. 


OLIMPIYAT 
OYUNLARI 


Olimpiyat oyunlarının genel bir özeti yapılacak. 


HABERLER 


Dosyası 
GECEMİZ 


hamazan Özel Eğlence Prog- 
TIP DOSYASI 


OLIMPIYAT 
OYUNLARI 


Voleybol Erkekler Finali ve kazananlar görüntülenecek. 


HABERLER 
KAPANIŞ 


fabrika 


Ancak fabrika hastalığın o bölümde çalış- 


